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Devrmciler 
GÜÇ- ü sınıf açısından nasıl tahlil edebiliriz? 

Devrimciler lizme ve işbirlikçilerine karşı, tam ba- 


Güçbirliğini 


Güçbirliği, emperyağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye'nin gerçekleşmesinden yana daha çok devrimci aydın ve öğrenci çevrelerini temsil eden millici örgütler tarafından kurulmuştur. 

Emperyalist dünya o sistemi içinde, sömürülen geri bir ülke olan Türkiye'- de, şu anda, bilinçlenme yolunda olan şehir ve köy emekçi yığınlarının büyük çoğunluğu kendi öz örgütleri ile, Dev-Güç içinde henüz yerlerini almış, değillerdir. 

Emekçilerin, kendilerini gerçekten temsil eden mesleki ve siyasi örgütler içinde birlik olarak Türkiye'nin toplum sal hayatında ağırlıklarını koyabilecekleri gerçek demokratik özgürlük ortamı henüz kurulamamıştır Türkiye'de. Emek çinin ilham ve "isteklerini örgütlü olarak ifade edebilmesine engel olmak için, toplumdaki tutucu o güçler, göze görünen ya da görünmeyen bir engeller, sınırlamalar yaratabilmişlerdir. 

Bunlar çok kez emekçiyi temsil etme iddiasında olan örgütlerin, emekçiye Karşı ve sömürü düzeninden yana güçler tarafından denetlenmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun en açık seçik; en göze batan örneği, sözde işçi örgütü olan Türk — İş'tir. O ölçüde göze batmayan başka örnekler de vardır. 
Onun için Türkiyenin emekçi halkının örgütlü olarak iktisadi, siyasi ve toplumsal hayatımızda bütün ağırlığını koyabilmesini sağlayacak gerçekten demokratik bir özgürlük ortaminı yaratmak için mücadele, birinci devrimci görevimizdir. 

Dev-Güç'ün temel sloganında «tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye» sloganında, «Bağımsız (o Türkiye» bölümü bütün Türk ulusunun, her içtenlikle ` «Türküm» diyenin kutsal ülküsünü ifade ettiği “ gibi, «Gerçekten Demokratik» bölümü de, özellikle Türkiye emekçilerinin gerçek ilham Ve isteklerini ifade eder. 

Dev-Güç'ün kuruluşu anında saflarına katılan örgütlerin sınıf Karakteri, ya da üye sayısı ile Güçbirliğinin kuv vetini ölçmeye kalkarsak, çok yanılırız. 
Önemli olan nokta, Dev-Güç'ün savunduğu temel ilkelerin toplumdaki hangi sınıf ve zümrelerin çıkarlarına uygun olduğu, yani Türkiyede hangi güçlerin, milli demokratik devrimin gerçekleşmesinden yana olduğu noktasıdır. 

Toplumumuzda sağlam ne Varsa, millici ne Varsa, şehir ve köy emekçisi ile, şehir ve köy küçük burjuvazisi ile, asker-sivil aydın zümresiyle, güçlü bir halk hareketi Karşısında, hiç değilse bir süre için, demokratik devrim saflarında yerini alması mümkün olan milli burjuvazisi ile tüm Türk ulusu, bilinçlendiği ölçüde, Dev-Güçün temel sloganını aktif olarak benimsemesi mukadderdir. Bu bilinçlenme önlenemez. 

Devrimci güçlerin ilham ve isteklerini, küçük ' politika hesaplarından uzak kalmasını bilerek en doğru, en açık seçik biçimde kim, hangi örgüt ifade edebiliyorsa, o güçlerin Türkiyenin siyaset alanındaki gerçek temsilcisi odur. Ve şu tarihi anda bunu yapabilen tek kurum, Dev-Güç'tür. İlân etti- gi ana ilkeleri ile, 29 nisanda iktidarın faşist terörüne rağmen, başarıyla sonuç landırdığı tarihi mitingde, binlerce genç hançereden tekrarlanan Oo devrimci sloganları ile Dev-Güç biricik devrimci çizgiyi doğru olarak saptadığını ve bu yolu izleme azminde olduğunu göstermiştir. 

Ama Milli Demokratik Devrimden yana olan yığınların gerçek özlemini ifade etmekle yetinemeyiz ve Dev-Güç' ün önündeki görev, yığınlarla olan bu fikin bağını organik bağa çevirmektir. 
Görev, Türk toplumundaki bütün devrimci güçlerin mevcut ya da Kurulacak olan örgütleriyle Dev-Güç saflarında devrimci eyleme katılmalarını sağlamak için mücadeledir. Bu, demok rasiyi boğmak çabasında olan emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, gerçek demokrasi uğruna en çetin bir mücade leyi göze almak demektir. Güçbirliğinin saflarında yer alan her yurtsever, emekçi halkın büyük o potansiyel devrimci gücünü iliğine kadar duymalı ve bu gücü seferber etmek için sorumlu lukla, güvenle harekete geçmelidir. 

Henüz işin başındayız. Dev-Güç'ü gerçekten dev bir güç haline getirebilmek için, geniş yığınlar içinde derinliğine kök salabilmemiz için, daha yapacak çok şey Var, sarfedecek çok emek var. 

Türkiyede iki ana ilerici akım var dır. İki devrimci kol, güçbirliği halinde Türkiyenin gelecekteki tarihi kaderini tâyin etme durumundadır: Mustafa Kemal kolu, ve sosyalist kol. 
Mustafa Kemal kolu, gerçek milliyetçi asker-sivil aydın zümrenin dönüşümcülüğünü temsil eder. Bu, küçük burjuva bürokrasisinin radikalizmidir Sosyalist kol da Türkiye'nin şehir ve köy emekçilerinin gerçek özlemini temsil eden akımdır. Geleneğinde dünya tarihinin ilk milli kurtuluş savaşı bulunan Mustafa Kemal kolunun bilinçli temsil-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Güçbirliğinin saflarında yeralan her yurt sever, emekçi halkın büyük Potansiyel devrimci gücünü iliğine kadar duymak ve bu gücü seferber etmek için sorumlulukla, güvenle harekete geçmelidir. 


cileri, tarihin verdiği derslerden yararlanmasını bilerek, sosyalist. kol. ile bir Milli Demokratik Devrim plâtformu çevresinde güçbirliği kurmanın zorunlu olduğunu, iki devrimci kol . arasında ayrılığın, ancak emperyalizmin ve işbirlikçi vatan . satıcılarının işine yaradığını nihayet anlamışlardır., Ger- 


Devçek sosyalistler ise, tâ başından beri, Milf Demokratik Devrimin gerçekleştirilmesi için toplumdaki öteki devrimci' güçlere dost eli uzatmaktan geri .kalmamışlardır ve bunu insanın insan tarafından sömürülmesi olanağını orta dân kaldıran âdil bir toplumsal düzene ulaşmak için zorunlu saydıklarından ötürü, yapmışlardır. Çünkü devrimci güçler arasında güçbirliği kurulmadıkca emperyalizm - işbirlikçi sermaye - feodal ağa üçlü ortaklığının tahakkümijine son verilemez; bütün buhar, devrim pistonunun ardında toplanmadan devrim galebe çalamaz. Onun için, iki devrimci, -kolun Dev: - Güç saflarında, 


güçbirliği Kurması olayı, çağdaş Türk 


tarihinde son derece önemli bir gelişmedir. 

Kim' tarihimizin bu olumlu gelişmesi karşısında, biricik devrimci davranış olan, aktif destekleme davranışıhı benimsemiyorsa, kim küçük politikacı hesaplarıyla devrimci (o güçleri bölmeye kalkıyorsa; kim sekter bir tutumla ve sözümona bir sosyalist terminelojiyle Mustafa Kemal kolunun gerçek devrimci potansiyelini görmezlikten geliyor, Atatürk geleneğinin devrimci eylemde denenmiş o temsilcilerine leke 'Sürmeye < kalkıyorsa, kim çetin zamanlarin ososyalistlerine karşı, getici iktidarın Obâskı kuvvetleriyle işbirliği ederek * tuzaklar hazırlıyorsa; Güçbirli - ginin “zorühluluğunu kavramış, en sağlara genç militan kadrolara karşı duruyorsa; 
da adami kandırmaya kalkmış bir düşmân ajanıdır, yâ da; ne sosyalizmin biliminden, ne de Türkiye'nin gerçekleğinden haberi olmayan ve objektif olarak 'ajanın yapacağı © baltalamayı biliriçsiz"'olarak yapan bir Zzavallıdır. 
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Sayı : 
14 
100 Kuruş 


o, ya sosyalist maskesi altm-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Sükan'a cevabı | 


Devrimciler, Güçbirliği adına bir basın toplantısı yapan Kadri Kaplan Sükan'ın suçlamalarına cevap vererek basına bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemiştir! ş 

«29 Nisan törenine ait İçişleri Bakanının beyanatı Dev-Güç Genel Kurulu tarafından o incelenmiş ve şu hususlar saptanmıştır: 

a) İçişleri Bakanının o bizzat bir tertibin içinde bulunduğunu ifade. etmenin güçlüğüne rağmen, o kendisinin yalan, yanlış ve kasıtlı haberlerle vahim şekilde yanıltıldığı, yersiz ve hak sız suçlamalara sürüklendiği açıkça görülmektedir. 

b) Bakanın iddia ettiği gibi, Dev rimciler Güçbirliği, halk nazarında artık önemini ve ilgisini kaybeden nisan olaylarını büyük çapta anma kaygusun dan doğmamıştır, bu düşünce, Nisan Olaylariyle bunun sonuçlarına ve bunları yaratan gençliğe Karşı, en azından saygısızlıktır. Bunu esefle (belirtir ve birliğin güçlenerek devam ettiğini ve edeceğini hatırlatırız. 


Bakanın bu hafif ve gülünç iddiası nasıl cereyan ettiği ve neler söylen diği, vatandaşlarca (o bilinen, Şahlanış Mitinglerinden, Bursadaki devrim düşmanı toplantılarından, asil Türk anasının dayak yemeğe müstehak olduğunu söyleyen sapıklara kadar kol gezen irticayı, örtemiyecek ve unutturamıyacak tır. Bakan, çok iyi bilmektedir ki, Güçbirliği; bu soysuz davranışlara karşı kurulmuş ve yalnız o irticam üstte başgösteren kısmıyla değil, asıl olarak, bunu alttan besliyen her türlü çıkarcı, sömürü düzeniyle mücadeleyi amaç edinmiştir. 
oc) Polis yokken - törenciler tarafın- 


dan dağıtılıp uzaklaştırılan, fakat son - radan tekrar toplanıp polis kordonunun emniyeti arkasına sığınarak, sopa, taş ve şişeleri tören yerine ve ATA'nın heykeline atan en fazla 100—150 kişi lik bir çapulcu güruhunu polisin dağıtp uzaklaştırmaması olayların en önemli noktasını teşkil etmektedir. Bu görünüş, polisin bir tertibe âlet ettirildiği düşüncesine hak verdirmektedir. 

Bu tutum, kamu intizamını sağla - mak iddiası arkasında, bir hakkın özü ne açıkça tecavüz edildiğini ispatlamak ta ve Anayasaya aykırı bulunmaktadır. 
Bu gibi hallerde polisin, saldırıya uğrayan binlerce kişinin karşı hareketini ve bunun o sonuçlarını da sorumluluk duygusuyla ve ciddiyetle düşünmesi gerekir. Ayrıca; kulübedeki o polisin, belediye meclisi üyesi bir AP. linin emriyle hoparlör cereyan fişini çekerek gerginliğin. iyice artmasına sebep olması ve karşı gurup elinde polis megafonunun bulunduğu iddiaları, ilgililerce hemen araştırılması gereken, çok ağır bir dürum meydana getirmektedir. 

Sorumlular elbet de adalet önünde hesap vereceklerdir. Kızılayda başgösteren çatışmada, bir anlaşmazlığın rol oynadığı samimiyetle tesbit olunmakla beraber, bu gibi hallerde polisin daha soğukkanlı davranmasının önemini be - lirtmek isteriz. Açık (o kanaatimiz odur ki, asıl sorumlu polisi bu şekilde kullanıp, Anayasa ihlâline âlet eden yetkili âmirlerle, bunlara emir veren makamlarındır. 

d) Tören, Güçbirliğini kuran bütün kuruluşlarca işbirliği halinde hazır 


lanmış olup, siyasal parti ve gurupların . 


bünunla ilişkisini düşüncedir. Nisan 


Kurmak, kasıtlı bir olaylarına candan 


bağlılık düyüubuyl tree: sl ilgilerini esirgemiyen kişilere ancak teşekkür ederiz. ' 

e). Hele Bakanın : (Bizim Radyo) ile ilişki kurarak, malüm: çevrelere işaret verme gayretini, çirkin bir zihniyetin görüntüsü olarak kabul © ediyoruz? 
Bu, tehlikeli ve saygısız oyunun, artık bırakılmasını öneririz. 

Ülkemizdeki söledi (Bizim Radyo) nun kanaatlerine göre değerlendirip ülkeyi böyle yönetenler çıkmazlara saplandıklarını anlamalıdırlar. 

Her uyanışa ve Anayasanın verdiği hakları arama (o çabasına karşı, Komünist umacısinı gösterip, halk aleyhine olan haksız çıkarlarını devam ettireceklerini (Oo sananlar, Oo âldandiıklarını göreceklerdir. 

f) Bakanın raporuna karşı gerçeği yansıtacak bir rapor hazırlanıp, Milli Güvenlik Kuruluna 'sunulacaktır. 


g) Son olarak o belirtmek isteriz ki Ulusal Kurtuluş Savaşının coşkun havasında ATA'nın dediği gibi (Bize milliyetperver derler) ve O'nun düşündüğü gibi bu milliyetçilik Türk'ün degerlerini, ümmetçiliğe feda etmiyen, vatanın zenginliklerini emperyalizme peş keş çekmiyen (Atatürk. Milliyetçiliği) dir. 

Türk halkının özü, sözü ve çıkarıdır bu... Onun için yine ATA’ dan esinlenerek diyoruz ki; Türk ulusunun tam bağımsızlığını ikinci kez, yine ulusun azim ve kararı yani milli mücadele ruhunun milliyetçiliği kurtaracak-_ 


tar. 


.Güçbirliğine dahil Deyrimci 

. . Kuruluşlar adına” 
Gn. Kurul Bşk. Yürütme Kurulu Bşk. 
Prof. Bahri Savcı Kadri Kaplan 


milli demokratik devrim 


Suphi KARAMAN 


TÜRK SOLU ilk sayısından bu yana tam bağımsız, gerçekten demokratik Türkiye için emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı devrimci dayanışma ulusal güçbirliğini şiar olarak yürütmektedir. Amaç tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'dir. Toplumun mutluluğu bu yönde görülmektedir. Tam bağımsızlık olmadan demokratik yönetimin ipo- tek altında bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Yabancı ve yerli işbirlikçisi, ipoteğini karmakarışık bir ekonomik sistem içerisinde kurmakta ve sömürü düzenini yürütmektedir. Kapitalist sömürü demokratik yönetimi yozlaştırarak ulusal egemenliği zedelemekte ve ulusal ba-Zımsızlığı etkilemektedir. Böylelikle emperyalizm — demokrasi dışı yönetim — bağımlılık, bir kısır dönge içerisinde devresini tamamlamaktadır. 

Bu fasit devre içerisinde; tam bağımsızlık elde edilmeden gerçek . demokrasinin kurulması veya gerçekten demokratik bir düzen kurulma- dan tam bağımsızlığın elde edilmesi mümkün değildir. Bu iki amaçtan biri elde edilince diğeride kendiliğinden kurtulacaktır. Kısır dönge bir yerinden koparılınca diğer şer kuvvetler devreyi tamamlıyamıyacak, bir süre sonra sağlam güçlere teslim olacaklardır. Antiemperyalist savaş tam bağımsızlığın, işbirlikçi ve feodal ağa düzenine karşı mücadele de gerçekten demokratik düzenin eylemidir. Gerçekten demokratik bir düzenle tam bağımsızlığın bütün engelleri sökülüp atılabilecektir. Buna bugünkü milliyetçi gençlik ikinci ulusal kurtuluş savaşı adını takmış ve eylemine de girmiştir. Gerçekten demokratik bir düzenin kurulabilmesinin yolu da MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM'dir. Bir seçim plâtformuna girilen şu günlerde çevrede dönen dolaplar milli demokratik devrimin ne olduğunun ve lüzumunun iyice anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bilinmeden, demokrasinin gereği olan, çoğunluğun kendi kaderine sahip çıkması mümkün olamıyacaktır. Çoğunluk demokresi kurallarının şuursuz uygulayıcı robotları olmaktan kurtulamıyacaktır. Bu koşullar altında çoğunluğun eylemi, kendisinin mutlu olmasına engel olan bozuk düzenin devamını sağlamaktan başka bir işe yaramıyacaktır. 
Oysa demokrasi fazilettir. İyiye, doğruya, güzele, refah ve saadete, halkın mutluluğuna açılan kapıdır. Gerçek demokrasinin fikir özgürlüğü ortamında, geniş tartışma olanakları ile, çeşitli yurt sorunlarının toplum yararma olan ilişkilerini eleştirmek ve doğruyu bulmak, iyi olana yönelmek, güzele ulaşmak mümkündür. Böylelikle politikanın fikir alanında seviye kazanması sağlanacak, çıkarcı davranışların toplum önünde kamufle edilmesine imkân kalmıyacaktır. Bu noktadan artık toplumu mutluluğa ulaştıracak olan köklü devrimlere de geçilebilecektir. 

Doğru devrimci eylem çizisi ancak Türk toplumunun içinde bulunduğu durumun doğru incelenmesi yolu ile bulunabilecektir. Bu durum ve tablo dehşet vericidir. Bu tabloda beş yüz bin köylü ailesinin topraksızlığı, bir buçuk milyon çiftçi ailesinin toprak yetersizliği vardır. Süratle artan nüfus, büyük şehirlere doğru gittikçe hızlanan göç, artan işsizlik vardır. Dış ticaretin sınırlı sayıda komprador tüccarın elinde bulunuşu, bunun ve yabancı sermayenin milli sanayinin - kurulmasındaki olumsuz etkisi, dış ticaret dengesinin gittikçe bozulme?sı ve bu nedenle dış borçlanmaların artması, tefecilik ve tarım üretimindeki sömürü düzeni tabloyu ağırlaştıran faktörler olarak gözler önündedir. Yapılmakta olan işler halkın mutluluğundan ziyade zengini daha çok zengin etmeğe yaramaktadır. Örneğin, barajlar ağa toprağının daha çok sulanmasına, toprak dağıtımı büyük arazi sahiplerinin toprak sınırlarını daha da genişletmesine yardımcı olmaktadır. Köylü ve işçi çoğunluğu, kapitalist yoldan kalkınma hayali peşinde olan siyasi örgütlerin kendi yararı ile çeliştiğinin farkında değil. İşbirlikçi sermayenin eylem alanlarının mildilestirilmesinden ve toprak reformundan yana değil. Bu ortamda yürü-' tülen demokrasi ve yapılan seçimler halkın mutluluğuna yönelecek so- 
““muçlardan ziyade mevcut düzenin ibrasını sağlamaktadır. Mevcut düzen ise, üretim ilişkileri yönünden, halkı mutluluğa ulaştıracak olan bir düzen asla değildir. Bu bir bozuk düzendir. ei i š Milli demokratik. devrimin amacı bu bozuk düzeni değiştirip ulu- 


sal kalkınmanın yollarını açmak ve halkı mutluluğa ulaştırmaktır. De- 


mokratik özgürlükleri korumak, Anayasanın tanıdığı hak ve özgürlük-" 


leri sonuna kadar emekçi halkın yararına kullanmak, halkın devrim- 


lere inandırılması, -devrim isteğinin halka indirilmesi ilk demokratik eylemdir. Emperyalizme ve işbirlikçi sermaye çevrelerine karşı dış ticaretin, bankacılığın ve sigorta şirketlerinin (millileştirilmesi, feodal ağa takımına karşı toprak reformu milli demokratik devrim şiarıdır. 
Bunlara ulaşılması ile gerçekten demokratik Türkiye kurulacaktır. İşte o zaman demokrasi, emperyalizm — işbirlikçi sermaye — feodal ağa üçlüsünün tasalludundan kurtulacak, toplumun yararı için sandığa girebiliş ve sandıktan şuurlu çıkış olana-' 


gma kavuşacaktır. Her türlü ekonomik baskıdan arınmış olarak, ön se- ` 


çimlerde, genel seçimlerde halk oyuna hür iradenin kazandırılması, yeni bir devrimi, oy devrimini sağlıvacaktır. İşte o zaman, şu günlerde 


ön seçimler dolayısı ile yurdun her tarafında görülen menfaatler etra- ` 


fmdaki kilitleşmelerin sebep olduğu seçim rezaletleri ortadan kalkacaktır. Ve de genel seçimlerin bu menfaat yarışmalarını onaylayıp meşrulaştıran anlamı,da tarihe karışacaktır. Çünkü ekonomik baskıdan arınarak hürleştirilmiş oylar, artık menfaat yarışmalarının aracı ve onaycısı değil, halkın mutluluğu için kullanılacaklar ve genel seçimlerde demokrasinin faziletini hâkim kılacaklardır. Ancak o zaman demokrasi yalnız sayı egemenliği değil, hak egemenliği anlamına da gelecektir. 

Ülkeyi egemen, tam bağımsız ve gerçekten demokratik duruma getirmek milli demokratik devrimin kesin ve şaşmaz görevidir. Türkiye 


nin özel koşulları ve ulusal gerçek yönünden devrimci teorinin uygula- 


nışı bizi bu sonuca ulaştırmaktadır. İçinde bulunduğumuz tarihsel aşa- 


mada antiemperyalist ve antifeodal eylemde tüm millici güçlerin daya- i 


nışması zorunluğu vardır. Gericilerin her türlü sömürüsüne rağmen 


milliyetçilik çağımızda en iyi devrimci “potansiyeli temsil etmektedir. ' 


Gerçek milliyetçi devrimci potansiyeli yüreğinde taşıyanlardır. gi Bugünkü kuşakların içinde bulunacakları eylem tam bağımsız ve 

gerçekten demokratik bir Türkiye için dış sömürücüye ve yerli ortaklarma karşı açılan savaştır. Devrimci dayanışma ulusal güçbirliği mìl- 


li demokratik devrimi amacına ulaştırınca da bu savaş kazanılacaktır. 
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M. Demirtaş 
Tahliye Edildi 

V. Erdoğdu'nun 
Tutukluluğu Devam 
Ediyor 


Dergimizin 2. sayısında Che Guevera için yazdığı şiirden ötürü Mart sonunda tutuklanan Metin Demirtaş arkadaşımız, geçen Perşembe günü tahliye edilmiştir. 

Hâkim, yetersiz olduğu gerekçesiyle S. Dönmezer ve Recai G. Okandan tarafmdan hazırlanan bilirkişi raporunu reddetmiş, yeni bir bilirkişi kurulunun teşkiline kârar vermiştir. Işin ilginç yanı, yeni kurula bir edebiyatçının da katılmasına karar verilmesidir. 

Şair arkadaşımızla birlikte, Yazı İşleri Müdürümüz Vahap Erdoğdu hakkında da tahliye kararına  varılmışsa da Siyasal Bilgiler Fakültesinde M. Belli'nin verdiği konferansı özetlemeden ötürü açılan dâva sebebiyle kendisinin tutukluluğu devam etmektedir. 


Güç Birliği 
Genel Kurulu 
Teplandı 


Devrimciler Güçbirliği Genel Kurulu, geçen hafta pazartesi günü toplandı. İcra komitesi başkanı Prof. Bahri Savcı'nın yönettiği toplantı, beş saat Kadar sürdü. À 

Gündemde, DEV - GÜÇ'ün düzenlediği 29 nisan anma töreninin degerlendirilmesi, icra komitesine DİSK'”- in. bıraktığı boşluğu doldurmak üzere yeni bir üyenin seçimi, Güçbirliğine katılmak isteyen kuruluşların kabulü, yaz programının saptanması ve Devrimciler Güçbirliği hareketini destekliyen (gazeteci ve yazarlara yazılı olarak teşekkür edilmesi maddeleri vardı. Ayrıca Sayısı 40'ı geçen kuruluşlarla tam bir işbirliği yapılabilmesi için pratikte rastlanan bazı engelleri aşabilmek a- 


macıyla koordinatörlüklerin kurulması görüşüldü. 
EBoordinatörlüklerin kurulması için 


icra komitesinin getirdiği teklif, genel 


kurulca ittifakla onaylandı ve devrim-. 


ciler güçbirliğindeki kırkı aşkın kuruluşun dört grupta birleşerek DEV - GÜÇ'ün pratikteki sorunlarını kendi aralarında koordine etmesi kabul edildi. Buna göre, Devrimciler, Güçbirliğin deki Kuruluşlar dört gurupta toplandı : Öğrenci teşekkülleri gurupu; mesleki kuruluşlar gurupu; işçi, esnaf ve halk kuruluşları gurupu ve diğer dernekler gurupu. 


Öğrenci kuruluşlarının koordinatörlüğüne TMTF. ve FKF.; mesleki kuluşların Koordinatörlüğüne TÖDMF ve 'TOS, işçi ve halk kuruluşlarının koor dinatörlüğüne. Âşıklar Derneği, diğer 
kuruluşların okoordinatörlüğüne de 27 
Mayıs Milli Devrim Derneği getirildi. 


İcra Komitesine seçilecek yeni üye sorunu ise, Genel Kurulu oldukça meş gul etti. Söz alan bütün kuruluş temsilcileri, DEV - GÜÇ'te işçilerin mühakkak temsil edilmesi gerektiğini belirttiler. 

Sonuç olarak DİSK'in icra komitesindeki yerine, yeniden dönmesi umudu muhafaza edilerek, İcra Komitesinin genişletilmesi üzerinde birleşildi. Bazı delegeler, icra okomitesindeki üye sayısının artırılmasının ileride yeni sürtüşmeler. yaratacağını ileri sürerek, 
27 Mayıs Milli Devrim Derneği TMTF 
TÖDMF, FKF. ve DİSK'in yanısıra, en fazla bir üyenin daha alınmasını teklif ettiler. Bu görüş benimsendi ve Âşıklar Derneği, İcra Komitesine ittifakla seçildi. 


Devrimciler Güçbirliği Genel Ku - rul toplantısının ertesi günü, DEV - GÜÇ adına bir basın toplantısı düzendiyen Prof. Bahri Savcı ve İcra Komitesi. Genel Sekreteri abii senaör Kadri Kaplan, î9 nisandaki kanlı olaylar dolayısiyle basına yeni pir açıklama yaparak, İçişleri Bakanı Sükan'ın gazetelere gönderdiği bültenin, «yanlış ve yalan» istihbarata dayandığını belirttiler. , 

DEV - GÜÇ'ün temel sloganının, «tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye: yaratmak» olduğunu söyliyen 


Güçbirliğine katılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından bir çok müracaat yapıldığını bu müracaat 


senatör Kaplan, 


ların hepsinin teker teker değerlendirildiğini, Istanbul 've İzmir'de DEV - GÜÇ'ü kurmak üzere hazırlıklara girişildiğini, güçbirliği hareketinin bütün Anadolu'ya yayılacağını, bu işleri gerçekleştirmek için, hiçbir (fedakârlıktan kaçınılmıyacağını ve küçük partizan hesaplara itibar edilmeksizin, temel ilkelerden ve savaş hedeflerinden asla tâviz verilmiyeceğini açıkladı. 


Mucip Ataklı 
Sükan'a Hakettiği 
Covabı Verdi 


27 Mayıs Milli Devrim Derneği Baş 
kanı, Tabii Senatör Mucip Ataklı, İçişleri Bakanı Sükan'ın 29 Nisan Güçbirliği Mitingi ile ilgili suçlama gayretlerine bir bildiri ile hak ettiği cevabı vermiş ve Türkiye Devrimciler Güçbirliğini «Bizim Radyo» ile ilişkili gösterme ve korkutma gayretinin «za vallı bir çabanın eseri» olduğunu söylemiştir. 

Bildiri özetle şöyledir: 

«21 Mayıs'ın temel yapısında şerefli günler olan 28 — 29 Nisanların anılmasında Tabii Senatörlerin bulunmasını yadırgayan zihniyet Anayasaya inanma yeteneğinden yoksunluğu ifade eder. Bu şerefli günler 27 Mayıs gibi 
21 Mayıs'ı yapanlarındır da... Karşı 
nü kullansa dahi hezimete uğramak. 
tan kendini kurtaramayacaktır.» 

«Bir avuç sabotörün, bu büyük gücü tesirsiz kılması aslâ mümkün degildi, İçişleri Bakanının Meclis baskınında kullandığı taktiği bu sefer de uygulaması, iktidarın çıkmaz bir yol- da israrda devam ettiğini göstermektedir.» 


.. 
Dev - Güç Karşısında gl 
. . . . m 

işbirlikçilerin Telâşı 

Sükan'ın ardından sağcı basın da «Politika» ve «Meydan» adlı haftalık gazetelerinde Güçbirliğine karşı antikomünizm edebiyatı ile saldırıya giriştiler. Meydan dergisinde AP Genel Başkan Vekili Papenekçi Prof. Aydın Yalçın,DEV — GÜÇ'te ön safta mücadele eden Tabii Senatörleri «Ruhi ve fikri dengelerini - tamamen kaçırmış» lıkla ithama yeltenmektedir. Herkesin bildiği gibi dengesizlik, bugüne kadar- ki eylemlerinde tam bağımsız demokratik Türkiye için şaşmaz bir kararılık gösteren Milli Birlikçi Devrimcilerde değildir, emperyalizmin ideologluğunu benimsemiş ünlü profesör den gesizliğin sembolüdür. 1950 yılından önce fikir plânında Menderes'e karşı çıkmakla işe başlamış, sonra iktidar nimeti için Türkeş'le işbirliği yapmış, koalisyonlar devrinde iktidara ortak olan YTP de görev almış ve nihayet AP iktidarında nimetlere karışmış bir Aydın Yalçın'ın Güçbirliğine karşı çıkması doğaldır.Dikkate değer olan DEV — GUÇ karşısında işbirlikçilerin korku, heyecan ve telâşıdır. 

Amerikan yardakçılarının Güçbirliginden duydukları telâş Devrimci Güçbirliğinin sağlam bir yörüngede olduğunu ispatlar. 


Bahri Savcı, 
Mehmet Can Ahmet 
Say Savcılığa çağrıldı 


Devrimciler Güçbirliği ve Türkiye Dernekleri Milli Federasyonu Genel Başkanı Bahri Savcı, Mülkiyeliler Der neği Genel Başkanı eski Kadirli Kaymakamı Mehmet Can ve Âşıklar Derneği Genel Sekreteri Dergimiz Yazı İşleri Müdürü Ahmet Say Savcılık tarafından 22 Mayıs Çarşamba günü sor guya çağrılmışlardır. Devrimci kuruluşlar üzerindeki hükümet baskısının yeni bir tezahürü olarak kabul edilen bu davranışın nereye varacağı henüz kestirilememektedir. 


Yeni Bir Sol Parti BP 


Seçimlerin yaklaşması siyasi partilerde sola açılmayı hızlandırmıştır. 
Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Haydar Özdemir de bir basın toplantısı yaparak partisinin «Sol ve sosyalist bir parti olduğunu ileri sürmüş- 


tür. Böylece Türkiye İşçi Partisi , ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte solda yer 'aldığını açıklayan partilerin sayısı üçe yükselmiş bulunmaktadır. 

Haydar Özdemir, basın toplantısın- da özellikle TİP'in savunuculuğunu yapmış ve İsmet İnönü'nün «En büyük rakibimiz TİP'tir» şeklindeki konuşmasını cevaplamıştır. Özdemir görüşlerini şöyle açıklamıştır: 

«BP, sol bir partidir. BP, toplumcu ve daha açık şekliyle, sosyalist bir partidir. CHP, siyasi yelpazenin solunda yer aldığına göre, kendisi ile ayni hizmette olan partilere tecavüz edip şantaj hazırlayacağına, AP ile uğraşsın. CHP'nin asıl rakibi AP'dir. 


Natoya Hayır Haftası 


İstanbul'daki gençlik örgütleri NA-TO'ya karşı direniş haftası düzenlemişlerdir. Hafta 14 Mayıs günü Taksim'deki Atatürk Anıtı önünde yapılacak bir basın toplantısıyla başlıyacaktır. Daha sonraki günlerde Istanbul'un çeşitli gecekondu semtlerinde «NATO'ya hayır» geceleri düzenlenecektir. Haftayı düzenliyen kuruluşlar İ.TÜ.O.B. İ.TÜ.T.O.T.B. F.K.F. İstanbul “Sekreterliği O.F.T.C. I.F.T.C. dir. 


SENDİKALAR 


YİS (Yapı İşçileri Sendikası) DEV — GÜÇ'e katılma kararı aldı. Karar; sendika, işçi ve aydın çevrelerinde ilgiyle karşılandı. 

Goodyear grevi devam ediyor: 

Lâstik — İş Sendikasının Goodyear işyerinde 25 Nisan'da başlattığı grev devam etmektedir. İşçi tamamı ile greve katılmaktadır. , 

Türkiye Basımevi grevi devam 

ediyor: 

DİSK üyesi Basın — İş Sendikasının Türkiye Basımevi'ndeki grevi 2. 
ayında ayni durumda devam etmektedir. Öteden beri sağcı hareketlerde ön plânda yer alan ve Adalet Partisinde Genel Başkan Vekilliği yapmış olan Tahsin Demiray'ın işçiye Karşı uzlaşmaz tutumu, ideolojik ve politik bir yatırım kaygısının ve teşkilâtlı işveren dayanışmasının sonucu olarak karşılanmaktadır. İşçi bilinçle direnmektedir. 

Gıda — İş; Şark Nebati Yağ ve 

Boya Fabrikası'nda uyuşmazlığa 

gitti: i 

Ücret görüşmelerinde işverem Fürkiye'de hayat pahalılığı olmadığını sendikacıların gözlerinin içine Bakarak iddia etmiştir. Grev kaçınılmaz görünmektedir. 


Halk Ozanlar 
Derneğinde Bir 
Basın Toplantısı 
Yapıldı 


Halk Ozânlar Derneği Genel Başkanı Âşık Fermani'nin Başkanlığında Babıâli Cad. No: 29 Cağaloğlu Halk Ozanları Derneği Genel Merkezinde toplumcu bütün ozanlar sazları sözleri ile bir basın toplantısı yaptılar. 

Derneğin amaçlarını anlatan Âşık Fermani «Atatürk'ün izindeyiz. Hayatımızın son noktasına kadar mücadele edeceğiz. Bundan sonra mücadelemizi bir kat daha arttıracağız» demiştir. 

Daha sonra, toplantıda bulunan Âşık Fermani, Âşık İhsani, Âşık Nesimi, Âşık H. Kaçıran, Âşık Kul Hüseyin, Âşık Devrani, Şair Kemal Özkan sazlarıyla Derneği öven sözcükler söylediler. 

Ayrıca şu bildiriyi yayınladılar: 

«Halkı ezen, sömüren, köylünün sırtından geçinen toprak ağalarını, bu memleketin bağımsızlığını istemiyen satılmışların ve onun uyrukluğunu yapan; şeriat diye sokaklara kaba kuv vet halinde eli sopalarla dökülen &eçi sakallılar, şeriatçıları şiddetle protesto ediyoruz. i 

Bu memlekette Emekçi Halk Orgütleri, Devrimci Gençlik ve Halk Ozanları bulunduğu: müddetçe yobazlar ye rinde bocalayıp ve halkın uyanmasın- da düştükleri telâş çırpınmaları sökmiyecektir. Millet uyanıyor. Halkın şamarını yemelerine çok az kaldı. 

Basın mensuplarından birinin sorusu üzerine Fermani Ankara'daki Âşıklar Derneği ile birleşebileceklerini Devrimci Güç Birliğine katılabileceklerini açıklamıştır. i 


-c 


Bundan bir müddet önce Fatsa'da köy muhtarlarının «Amerikan gavuruna birinci ihtar» adı ile yayınladıkları bir bildiriden bahsetmiştik. 
Bu kez Samsun köylüleri de bir bildiri yayınlamışlar ve halka dağıtmışlardır. Dergimize de yollanan bildiriyi imzalayanları aynen yayınlıyoruz. Bu bildiri antiemperyalist mücadelenin halk arasında geliştiğini gösteren somut örneklerden biridir. 


Amerikalı Seni İstemiyoruz 


Yular önce yurdumuza girdin. Seni dost bildik. Bize yardım ediyorsun sandık. Ama anladık senin pis niyetlerini. Sen sadece kendi çıkarlarını düşündün. Biz Türkleri adam yerine koymadın. Türklerin de haysiyeti şerefi var demedin bilmiyorsan sana hatırlatalım. Biz bu yurttan İngiliz gibi, Fransız gibi sömürgeci devletleri balta ile girebi ile kovduk. Hâlâ köylerimizde bu savaşın hikâyeleri anlatılır. 
Sen de bizim kara kaşımıza elâ gözümüze kurban olupta yurdumuza gelmedin. Bu fakir devletin kanını nasıl emerim diye düşündün. Türlü Kurnazlıklarla otuz beş bin dönümlük toprağımıza yerleştin. Hem de BEDAVA... NATO dedin büyük silâhları içimize yerleştirdin. Yâni kaleyi içinden fethettin. 

AMERİKALI YANILDIN 

Artık pis niyetlerini anladık. Seni koymanın zamanı geçiyor. Ya pılını pırtını topla defol 


git; ya da biz defetmesini biliriz. NATO'nu da, 


süt tozlarını da, sakızlarını da, gazozlarını da 


ŞU YAPTIĞIN KÖTÜLÜKLERE o BAKTA UTAN j 

Yıl 1956: Sinop'ta Amerikalı erler iki Türk askerine ateş açtı. Biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Amerikalı erler görev başında sayıldı. 

Yıl 1956: Bir Amerikalı çavuş İzmir'de ufak bir kızın ırzına tecavüz etti. 

Yıl 1959: Bir Amerikalı subay Ankara'da bir astsubay, on erimizi arabayla çiğnedi. Erlerden biri öldü, ikisinin bacağı kesildi. 

Yıl 1960: Amerikalı çavuş Eskişehir'de üç ço cuğu ezerek öldürdü. 

Yıl 1961: Martin adında bir Amerikalı Türk Bayrağını yırttı, «Bütün Türkler orospu çocuğudur» dedi. 

Yıl 1967: Adana'da Amerikan askerleri kocalarının yanında giden iki Türk kadınına elle ve dille sarkıntılık ettiler. ' Büyük bir kavga çıktı. 

Tüm bu olaylar bizi gafil avlayan ikili an- 


seni... Defol yurdumuzdan... Petrolümüz için 


defol... Madenlerimiz için defol... Bağımsızlığımız için defol... NATO nu da al başımızdan yine defol... Yoksa işler kızışacak. 


Egercili köyünden: Temel Demirbaş, Muzafer Aydın. Taşdemir köyünden: Ali Gazinti, Galip Bal, Dursun Apdik. Boyacılı köyünden: Hasan Özkan, Mehmet Özcan, Ömer Çakır, Seyfettin Bal, Hüseyin Semiz, M. Ali Tangır, Ahmet Özkan, Mehmet Tangir, Avni Özkan, Fikret Akgün, Hasan Arslan, Yahya Köse, Osman Çakır, Ali Özcan, Şevket Kasım, Mehmet Akgün. Saraçlı köyünde: “Baha Beşiroğlu. Çarşamba'dan; İlyas Özel, Renda Alişan, İsmail Pekşen, Kemalettin Tütcan, Kâmuran Sarıtaş, Recai Gencay, Dursun Baş, Kayhan Uzun, Nec det Güler, Ali Akbollu, Yusuf Kaya, Sedat Dombalak, Fikri Tekin, Abdullah Kaya, Aziz Altan, Ali Kavuz, Yaşar Şensoy, Bayram Çetinkol, Ali Akay, Mustafa Akbaş, Mustafa U- 


-” ve Suphi Karaman İstanbul'a gel- 


başma çal. Biz dilenci değiliz. Sakız verirsin petrolümüzü alırsın, süttozu verirsin madenleşeker verirsin otuz beş bin dönümlük toprağımıza yerleşirsin. İnsaf ar 


rimizi alırsın, boyalı 


tık insaf. Nerde sende insaf... 


sen ceza giymedin. 
ULAN DAHA 
DURUYOR MUSUN? 


Yetmedi mi bu kadar rezalet? 


laşmalar yüzünden senin lehine sonuçlandı. Ve 


zun, Zekâi Soydan, Ali Osman Yaprakcı, Ya- 


şar Kahraman, Ersin Bartın, Hacı Kadir Orhan, Refik Gündal, Saadettin Sarıoğlu, Nuret- 


tin Sarioğlu, Mehmet 
Hasan Fehmi Sevinç, Hüseyin Kaya, Recep Öz- 


Kovuüyoruz 


Meral, Salih Özbakiş, 


nan, Mustafa Korkmaz, Mehmet Erdoğan, Nec mettin Öztunç, Sabri Keleş, Zekâi Çakır, Kemal Göktaş, Atillâ Kefeli, Neşet Polat, Ahmet Başcan, Selâhattin Özbaş, Selim Yoldaş, Mustafa Erdoğan, Kâni Polat, Hasan Özgül, Cemal Altındeğer, Mehmet Dağlı, İbrahim Okur, Saim Alakuş. Beylerce köyü: Nurettin Keskinsoy, Mehmet Tosun, Necati Keskinsoy, İbrahim Gü neş, Mehmet Köse, Rasim Güneş, Ahmet Tosun, Hüseyin Keskinsoy, Ali Tosun, Aslan Keskinsoy, Hüseyin Tosun, İbrahim * Keskinsoy, Hakkı Keskinsoy. Karabürük köyü: Fehim Akgül, Mustafa Çakmak; Mahir Türe. Eğrikum kö yü: Hasan” Öntürk. Halıcı Çayı köyü: Kemal Cengiz. Irmaksırtı köyü: Salih Kabartan, Sait Türkan, Hikmet Türker, Ziya 'Çatalsakal, Recep Karaca. Ulaş köyü: Turan Üstünel. Kurtahmet köyü: Kemal Torun. Samsun'dan: Tâhsin Sözer, Süleyman Baltacı, ‘Ahmet Erişkin, Avni Sağır, Seyfi Sağlam, Azmi Gögünç, Seyfi Po- ka, Özdemir Pötgür, Sadi Giray, İsmet Çebi, Mustafa Kefeli. Bafra'dan: C. Türker- Balıkcı, Kuşhane köyü: AN Yüksekyıldız, Cemal Aslan. 
Yeiköseli köyü: Ekrem Uluat. Güğceli köyü: Bayram Atar, Recep Altınâlıy. Bucaktan: Ahmet Artvinli. Teke köyü: Hayati Tarı. 


Dev - Güç 
İstanbul Örgütü 


Kuruluyor 


DEV — GÜÇ İstanbul Bölge Örgütü kuruluyor. 

Kuruluşundan sonra kısa bir sü- 
-re içinde büyük bir güç hâline gelen Türkiye Devrimciler Güçbirli- gi, İstanbul Bölge Örgütünü kurmak üzere çalışmalara girişmiştir. 

Bu amaçla Genel Başkan Kadri Kaplan, 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Genel Bşk. Mucip Ataklı 


mişlerdir. 

Güçbirliğinin İstanbul Bölge Örgütünün ilk toplantısı 14 Mayıs 
1968 Salı günü Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı (TMCT) Konferans Salonunda yapılacaktır. 

Bütün İşçi. Sendikalarına, Halk ve Genclik Örgütlerine çağrı yapılmıştır. 

Vatansever, Milliyetçi, bütün kuruluşlar dini ve siyasi inançları ne olursa olsun bu toplantıya mutlaka katılmalıdır. Bu ,Türk ulusunun var olma, ya da yok olma savaşının gereğidir. 


Bo 


LAOS 


Devrimci 


Sesi Duyulmayan 
Savaş 


Amerikan uçakları devamlı olarak Laos Millî Kurtuluş Cephesinin kontrolundaki bölgelere bomba yağdırmaktadırlar. 


Amerikalılar 1957 Vientian, 1961 
Zürich ve 1962 Cenevre barış andlaşmalarını bir türlü kabul etmek istememişler, Millî Kurtuluş Cephesine karşı kukla hükümetler kurdurmuşlar ve devamlı olarak saldırıya geçmişlerdir. Memleketin üçte ikisi MK. 
C. nin idaresindedir. 

1964 yılından beri kıyasıya bombardımanlar devam edegelmektedir. 


Amerikan kontrolundaki bölgelerde köyler boşaltılmış ve halk kamplara doldurulmuş bulunmaktadır. Bu yüz- 


den, gerilla başlamış bulunmaktadır. ' 


Her yeni yenilgide Amerikalılar ve uşakları Kuzey Vietnam kuvvetlerinin savaşa katıldığını öne sürmektedirler. 


Bütün gözlerin Vietnam savaşına dönük bulunduğu bu günlerde kahraman Laos'un mücadelesi've Amerika- 


arm bu memlekete karşı giriştikle- 


ri savaş unutulmamalıdır. 


İsrail - Arap 
Çıkmazı 


İsrail — Arap savaşı ve ondan sonraki durumu büyük devletlerin çatışması olarak görmek âdet haline girdi. Ancak bu çatışma ilgililerin kamu oylarının direnci çok önem taşımaktadır. 


Uzun vadede Arap devletinin gücü ağır basmaktadır. Dünya kamuoyu İsrail'lilerin Arap topraklarını iç etmelerini, Ürdün'e karşı girişilen askeri hareketleri Kudüs'te yapılan askeri gösteriyi kötü karşılamaktadır. Buna karşı İsrail hükümetinin bazı üyeleri, işgal edilen Arap topraklarının büyük kısmının geri verilmesini ve bu yoldan barış konuşmaları için elverişli bir zemin hazırlanmasını öngörmek tedirler. 


Fransız Gençliği 
Mücadele Halinde 


Madrid, Roma ve Berlin'den sonra Paris üniversite öğrencileri de polisle çatıştı. İdaresizlik dolayısı ile Nanterre edebiyat fakültesinde başlayan vlaylar bütün Fransa'ya yayıldı. Rektör Sorbon Üniversitesine polisi çağrınca öğrencilerle sert çatışmalar olmuş, suçüstü mahkemeleri bir günde ağır kararlar vermiştir. Bu durum 


karşısında aydınlar, partiler ve dernekler sert tepkilerde bulunmuşlardır. 


Bunlar «Hükümetin iddiaları doğru olsa bile, polisin rastgele vatandaşlara ve öğrencilere karşı hunharca saldırması korkunç bir olaydır.» değerlendirmesinde birlik olmuşlardır. Sorbon Üniversitesinin yüzyıllara varan tarihinde polisin üniversiteye girmesi görülmüş bir şey değildir. 


De Gaulle 


Rektörün ve İçişleri Bakanının istitası istenmektedir. 
Son alınan haberlere göre Sorbon'- 


~da öğrenciler barikatlar kurmuşlar po 


lisle sert çatışmalar olmuş, polis gözyaşartıcı bomba kullanmak zorunda 


kalmıştır. 


367 kişinin yaralandığı, üzerlerinde 
silâh bulunan 63 kişinin mahkemeye verildiği bildirilmektedir. 


Alman öğrenci iğ | kuruluşu SDS'nin yö-E nettiği bir gençlik | 


hareketi 


solcu olarak bilinen iki işçi konfederasyonu CGT ve CFDT öğrencileri 


destekleme kararı almış ve 24 saat-  . 
lık genel grev ilân edilmiştir. Kabi-. 
ne acele olarak sabaha karşı ör ve ii ei š i 

1i!” Batri Berlin'de solcu öğrencilerin dü Ea _„zenlediği: «Sosyalist 


ya çağrılmıştır. 


ÖZÜR 


Sayın İlhami SNA geçen hafta «Ulusal Açıdan»: sütununda yayınlanan yazısının 8. satırındaki «ihtilâlci» ler sözü «İhtifalci» ler şeklinde olacaktı. Düzeltir özür dileriz. 


Bütün Dünyada elden ele dolaşan F 


bir kitap ve herkesin merak ettiğiļf 


bir isim: 


HO Şİ MİNH 


Yazan: 
Jean LACOUTURE 
Devrimcilerin hemen okumaları gereken bir eser 
YENİ ÇIKTI 


12,5 Lira 


PAYEL YAYINEVİ — P.K. 889 


İSTANBUL 


T.S. 5I 4 


Forum» 
kişi katılmıştır. 
Toplantıda söz 


Sosyalist 


a 3.000 


alar konuşmacıla? 


bat gösteriler ‘merhalesi i asip, “ bedirli, bir programla, i işçi * Sırıfinı eğit” “mek ve “yerleşmiş” "düzenler kärgi" mü- 
“dadele etmek: SOET “üzerinde durmuşlardır. : eği 


ANADOLU YAYINLARI ; 


Georges COGNIOT 
Jean Paul SARTRE 


İLKÇAĞ MATERYALİZM — 
KÜBA'YI ANLATIYOR ` i 


- Çev.: Sevim BELLİ 
Çeviren: Şahin AL- 


PIRSA 


PAY. 12,50, TL. 


J. J. ROUSSEAU 


İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN KAY- 


NAĞI — Çeviren: Erdoğan BAŞAR. 10 TL. 


Gaston MARTİN 
Andre BARJONET 


1848 DEVRİMİ — 
EKONOMİ POLİTİK NEDİR? 


çev: Sevim BELLİ 7,50 TL. 
— Çeviren: Er- 


doğan PORS 5 TL. 


Türk Soluna 


` YILLIK ABONE TUTARI: 20 LİRADIR. 
Yeni Abone Adresi ve İdare Yeri: 


Babıâli Cad. No: 29 İstanbul. Tel.: 27 39 61: BULUN UZ 


DAĞITIM ; Anadolu Yayınları : P.K. 288 


BAKÂNLIKLAR — ANKARA “ 
Kemal KARATEKİN — İSTANBUL 


T.S. 52 


ABONE 
OLUNUZ 
ABONE 


“Aç 


Sorumlu devrimciler olarak, bölücü eyilimlere 


oportünist ve sekter, 


her türlü 


karşı duran, gerçek sosyalist eylem çizği sini savunan aktif bir destekleme davra- 


nışında bulunmalıyız. 


ÖNÜMÜZDE seçimler var. Pek büyük çoğunluğu sömürülen emekçi halktan olan Türkiye'nin seçmenleri, bir kez daha sandık başına gidecekler ve politika sahnesindeki partilerden birine oy vereceklerdir. Türkiye'nin seçmeni, bu kez de bir umutla, gecmiş deneyler yüzünden az çok sarsılan, ama gene de sarılmak zorunluuğunu duyduğu bir umutla oyunu kullanacaktır: «Kaderim daha iyi olur» umuduyla. Ama bu kez de umut gerçekleşmiyecek ve : seçim sonucunda Türkiye'nin çalışan insanının kaderi daha iyi olmıyacaktır. Türkiye'de par Jemantarizmin gösterdiği gelisme. sim diden bunu söylememize imkân vermektedir. 


Bundan önceki bütün seçimlerde oi duğu gibi, bu kez de en gerici partinin, Amerikan emperyalizminin ve lybirlikçi çevrelerin çıkarlarını en iyi temsil eden partinin (ki böylesi mad- 


Ee ll PARS my EN 


O 


ıklıyoruz 


di olanakları en geniş olan partidir ve Türkiye'de bugün seçim, geniş ök çüde para meselesidir) seçimi kazanması mukadder görünmektedir. .1950 de olan, 1954 ve 1957 de tekrarlanan, 
1961 ve 1965 de gene tekrarlanan, bır 
kez daha tekrarlanacaktır. . ; 


Seçimle gelen parlamentoların, tâyinle gelenlere kıyasla daha gerici »- ması Türkiye'de kuraldır. Menderes'- leri, Demirel'leri başımıza saran meclisler seçimle gelmişlerdir; buna karşılık 1920 lerin 1930 ların Atatürk dö nüşümlerini gerçekleştiren meclisleri tâyin ile kurulmuşlardı. 1961 Anay: sasını yapan Kurucu Meclis de tâyin ile gelmişti. 


PARLEMANTARİZMİN 
İKİ YÜZÜ 


Geçen yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde, halktan adamın ve özellikle 


“köylü. kitlesinin sayıca üstünlüğünden siyasi anlamda yararlanması olanağını sağlayan ve ilerici akımlara gelişme yolunu açan parlamenter demokrasinin, emperyalizmin sömürü alanı olan Türkiye gibi bir ülkede aynı olumlu sonuçları vermediği besbellidir. Hiç değilse bugüne dek bu böyle olmuştur. Bu gerçeği tespit etmemiz, elbette ki parlamantarizme tüm sırt çevrilmesini savunduğumuz anlamına gelmez. Emperyalist dünya sistemi içindeki geri kalmış ülkelerde parlamantarizmin bu kötü sicili, elbette ki parlamanter demokrasiye ker şı kayıtsız şartsız olumsuz bir tutum benimsememizi gerektirmez. Parlamantarizm, bütün eksiklikleriyle gene de Türkiye'nin emekçi halkı için bazı olanaklar sağlamaktadır ve bu olanaklardan yararlanılmalıdır. 
muzdaki gerici güçler nasıl parlamantarizmi, kökenindeki . halkçı amaçlar- dan uzaklaştırma yolunda, onu sömü- 


Toplumu- , 


seçimlerde sosyalist adayları estekliyecegiz 


rü düzenini sürdürmeye yarayan bir araç durumuna düşürme yolunda bütün çabalarını harcıyorlarsa; emekçi halktan yana devrimciler olarak biz de, parlamantarizm denen kurumu şehir ve köy emekçilerini siyaset alanına girip o alanda etkili olmalarını sağlayan gerçekten demokratik bir araç durumuna getirmek için çaba göstermekle yükümlüyüz. Gerçek anlamı ile parlamanter demokrasinin işleyebileceği bir demokratik özgürlük ortamını yaratmakla yükümlüyüz. 


DAVRANIŞIMIZ 
NE OLMALIDIR? 


Parlamanter eyleme sırt çevirmek, parlamentoyu boykot etmek söz konusu olmadığına göre, önümüzdeki seçimlerde emekçi halkın dâvasını benimsemiş devrimciler olarak, sosyalist olarak davranışımız ne olmalıdır? 


Bu soruyu cevaplandırmadan önce, özellikle Türkiye İşçi Partisi'ni ilgilendiren, onun gelişmesini etkileyen, Türkiye'nin siyasi hayatına özgü bazı gerçekler üzerinde kısaca durmamız gerekiyor. Her ne kadar bugün CHP de merkezin solunda bir siyasi örgüt sayılabilirse de bu parti, kendisinin de açıkça ilân ettiği gibi bir emekçi sosyalist partisi olmak iddiasında değildir. CHP en devrimci kimliğine büründüğü zaman bile ancak küçük burjuva dönüşümcülüğünü temsil eder ki, biz bunu da içinde yaşadığımız demokratik devrim aşamasında devrimci bir nitelik olarak kabul ederiz. Ortanın Solunun, küçük burjuva dönüşümcülüğünün CHP de egemen olmasını, bu partinin Kemalist kökenleri- ne dönüşü olarak olumlu karşılarız. 
Ve bu akım anti — emperyalist bir yol izlediği sürece, onunla güçbirliği kurma yolunda çaba göstermek sosyalistler için bir görevdir. Ama solunda bir örgüt bulunduğu sürece, CHP yi seçimlerde parti olarak desteklemek, sosyalistler için söz konusü olamaz. En soldaki örgütün yetersiz oluşu, Türkiye emekçilerinin gerçek sosyalist örgütü. niteliğini tam olarak taşımaktan henüz uzak bulunu- şu; durumu değiştirmez. Sosyalist olarak, küçük burjuva odönüşümcülüğü ile anti — emperyalist cephede güçbirliği kurmak başka şeydir, küçük burjuvazinin kuyruğuna takılmak baş ka şey. 


SINIRLI DEMOKRASİ 


emperyalizmin | anadolu'yu işgal plânı 


Bundan tam kırk dokuz yıl önce, 15 Mayıs <919 günü, Yunan ordusu emperyalistlerin aldığı bir karar üzerine İzmir'e çıkartma yapmış- 


Bir sürü anti — demokratik kanunun hâlâ yürürlükte bulunduğu bugü- *- nün Türkiye'sinde, emperyalizm — işbirlikçi sermaye — feodal ağa ortakiiğının egemen bulunduğu ve bu ortaxlığın baş temsilcisi AP nin iktidar par tisi olarak faşizm denemelerine giriştiği bugünün Türkiye'sinde, gerçek bir demokratik özgürlük ortamının varlığından söz edilemez. Türkiye'de olan, gerici güçlerin sınırlandırmala- 

: ra, kısıtlamalara uğrattıktan sonra i teslim etmek zorunda kaldıkları güdük bir demokratik özgürlüktür. 


Müttefikler Konseyi 1. Dünva Savaşı sırasında, 


Milliyetçi bir geleneği temsil eden asker — sivil aydın zümrenin ve milli dâvalarımızın. en bilinçli savunucusu öğrenci gençliğin siyasetle ilgilenmesine kanunla set çekilmesi durumu 


Yüksek Müttefikler Konseyi bugün yaptığı toplantıda Yunanistan'ın İzmir'i işgaline karar vermiştir. Evvelce tehir edilmiş olan çikartma emri derhal ifa edilecektir. Yaşasın 


tı. Bu olaya ilişkin gizli belgeler bugün su yüzüne çıkmış bulunmaktadır. TÜRK SOLU, emperyalizmin mazlum halklar karşısında nasıl zalim davrandığını ve- kendi çıkarları açısından neleri göze aldığını. tarihimizden alınan örneklerle göstermeyi görev bilmektedir. Aşağıda, İzmir'in işgali üzerine - yapılan: pazarlıkları ve gizli haberleşmeleri okurlarımıza ibretle sunuyoruz. 


4226 SAYILI 
İFRELİ TELSİ 


o 23 Nisan 1919 


Yunanistan Başbakan (Yardımcısı Emanuel 


Reponulis 

Sefer durumu müsait olan bütün gemiler, Pire ve Selânikten Elefteron (Kavala) limanına derhal hareket edeceklerdir. Oradan 1. timene mensup birlikleri alacak ve tam yolla (İzmire gidilecektir, İzmire gidecek olan bu birliğimiz, şehrin güvemlivini korumakla görevlidir, Bunu Başkan Wilson: Loyd George (İngiltere Başbakanı) ve Ciemansezu (Fransa Başkanı) karar laştırmışlardır. Bu karar, müttefikler toplantısın dan birkaç saat evvel alınmıştır. İzmirin işgali, İtalyanların Marmaris ve Uzunadayı işgal etmelerinin duyulması üzerine (o Kararlaştırılmıştır. 
Yunan birliklerinin İzmire nakli, İngiliz harp gemilerinin refakatinde olacaktır. 

Elefterios Venizelos 


TÜRK SOLU - SAYFA: 4 — 


Millet!... < ür 
Elefterios VENİZELOS 


beklenmiyen bir değişiklik oldu. 
olarak verilen bulduğu için, çıkarmanın 48 saat tehir edilmesini” istedi. Bu arada durum İtalyanlara da duyurulacak ve fikirleri alınacaktır. 


Clemanseau İtalyaplardan gizli İzmirin işgali kararımı sonradan tehlikeli 


e. VENİZELOS ” 


Yüksek Müttefikler Konseyi, bugün yaptığı toplantıda, Yunanistanın o İzmiri işgaline karar vermiştir. „Evvelce tehir edilmiş olan çıkarma emri derhal ifa’ edilecektir, Yaşasın millet. 


E. VENİZELOS 


Gi ee 


TEL 


Fransız Askeri Yazarı Albay BİLLAK'IN <1 — unan Askerî Harekâtı» 
dlı Kitabından: 


Yunan , askerlerinin ve bahriyelilerinin Ízmire çıkışı bayrak ve çiçekler arasında bir bay ram havası içinde olmuştu. Bütün Yunan donanması, bu çıkartmada hazır bulundu. Kilise- 


lerin çan sesleri kulakları dolduruyordu. Yunan ordusu bandosu milli marşlar çalıyor, gemilerin düdük sesleri mevcut gürültüyü daha da artırı- 
. yordu. Denizci ve askerlerin silâhları çiçeklerle süslenmişti. Herkes beş asırlık esaretten sonra, hürriyetin sarhoşluğu içinde bulunuyordu. 


PARİS'TE BULUNAN VENİZELOS'UN NAN ASKERLERİNE GÜNLÜK EM 


2 Mayıs 1919, saat 7,30 

Yunan milli ordusunun kuruluşundan bu yana, en şereıli görevlerden birisi, birliğinize verilmiştir. Sulhun gerçekleşmesi için, sizlere verilen bu göreve lâyık olacağınıza inanıyorum. 

Asırlardan beri, bu mesut günü bekliyorduk. 
En büyük felâketler bile, bizi bu inancımızdan ayırmamıştır. Türk, Ermeni ve Musevi azınlıklara ahlâk ve seciyenizi göstermelisiniz. Keza, çıkacağınız topraklarda bulunan diğer yabancılar da Yunan ordusunun batı uygarlığını benimsemiş olduğunu görmeli, hissetmelidirler. Milletin duası sizlerle beraberdir. 


E. VENİZELOS 


söz konusu sınırlandırmaların en Öönemlilerinden biridir. Gerçek amacı Türkiye emekçilerini kendi öz siyasi örgütlerinden yoksun bırakmak olan ünlü 141 ve 142 inci maddelerin hâlâ yürürlükte oluşu, fikir ve siyasi eylem hayatımızın üzerinde bir demokles kılıcı gibi sallanışı söz konusu sınırlandırmanın bir başka belirtisidir. 

Bugün Türkiye'de ancak 141 ve 142 
inci maddeler gölgesinde siyasi. eyleme izin vardır ve bu durum sosyalist akım için olumsuz anlamda çox ilginç sonuçlar doğurmuşlardır. 


Örneğin «Biricik sosyalist - örgüt», .Tök sosyalist alternatif» diye nıtelendirilen TİP in programında «sosyalizm» sözcüğü hiç geçmez. Belki de bu partinin programı yazıldığı sırada Türkiye'deki koşullar gereği «Sosyalizm» sözcüğünü ağıza almadan bir İşçi Partisi programı kaleme almak zorunluydu da. Yâni yukarıda sözünü ettiğimiz demokratik özgürlüğün toplumdaki gerici güçler tarafından kuşa benzetilmesi olgusu, sosyalist olduğunu söyleyen bir partinin programını «Sosyalizm» sözcüğünü ağıza almadan yazma cambazlığını göstermesini gerektirmiştir. 


Ama söz konusu sınırlandırma ve kısıtlamalar sadece sözcükler alanında kalmamaktadır. Bunlar sosyalist örgütün siyasi çizgisini her türlü sapmalardan uzak, bilim ve gerçekler ışığında doğru olarak saptamasını zorlaştırmakta, sosyalist kadroların seçimi ve eğitimi gibi bir sosyalist örgüt için en hayati bir konuyu da olumsuz 


~ 


olarak etkilemektedir. Güdük demokratik özgürlük ortamı, gerici güçlerin sosyalist akımı denetlemesi gibi bir sonuç doğurmaktadır. Geçmişte, sosyalizmin çok çetin bir yol olduğu yıllarda, Türkiye emekçilerinin dâvasına sahip çıktıklarından ötürü hüküm giymiş olanların, bugün siyasi eyleme katılmalarının yasaklanması bu dıştan denetleme çabasının en göze batan örneğidir ve bu durum TİP içinde özellikle genç kadroların seçimi ve eğıtimi işini olumsuz biçimde etkilemektedir. O halde böyle bir ortamda kurulmuş ve bugünedek gelişmiş olan TİP'i bu gibi dış etkilerden arındırmak ve proleter devrimci bir kimliğe sokmak için gerekeni yapmak, devrim ci görevdir. 

TİP'i Türkiye'de sosyalist birikimi eksiksiz temsil eden emekçilerin gerçek sosyalist siyasi örgüt payesine yükseltme yolunda çabalar esirgenmemelidir. Bu iş bütün sosyalistlerin işidir. 

Ama bu olumlu gelişmeyi engelleyen etkenler ne olursa olsun, uzun yıllar örgüt susuzluğu çeken Türkiye'nin sosyalistlerinin önemli bir kismının TİPe büyük umutlarla sarıldıkları da bir o gerçektir. Türkiye'de yarım yüzyıllık sosyalist birikimi TiP içinde onlar temsil eder. TİP'in bütün engelleri aşarak emekçilerin gerçek sosyalist örgütü olması için mücadele eden onlardır. TİP içinde dürüst ne varsa, gerçekten sosyalist ne varsa onlar temsil eder. Onlar hesaba katılmadan Türkiye'de hiç bir ciddi sosyalist eylem düşünülemez. 


Ama dialektiğin kafunları TİP içinde de yürürlükte olduğundan madalyonun bir de öteki yüzü vardır. 

TİP içindeki sosyalistler parti - içi demokrasiyi gerçekleştirmekle, en bilinçli en yiğit genç militanları ön safa geçebilecekleri âdil seleksiyon ortamını yaratmakla yükümlüdürler. 


ADSIZ KAHRAMANLAR 


Türkiye'nin emekçileri ergeç, kendi öz örgütleriyle, tarihi gelişmemize yön verecek etkin güce ulaşacaklardır. 
Tarih tekerleğinin dönüş doğrultusu bu sonucu kaçınılmaz kılmaktadır. Bu mutlu sonuca ancak sosyalist kolun örgüt içinde egemen duruma gelmesiyle 


ve TİP'in adına lâyık bir sosyalist parti durumuna yükselmesiyle varılabilir. 


Meselenin bu yoldan çözüme bağlanması için gayretler esirgenmemelidir, Böylelikle bunca emeğin heba olması da önlenmiş olacaktır. Çünkü TİP parti içinde ve dışında bütün sosyalistlerin çabalarıyla meydana gelmiş bir çatıdır. 


TİP'in tabanınının kuruluş tarihi, Türkiye'nin en bilinçli en yiğit devrim cilerinin feragat ve fedakârlıkları tarihidir Anadolunun bilmem hangi kasabasına gelen ve çok kere, durumu gereği partisiz olan sosyalist aydın Ahmet'i devrimci Mehmet'i işçi Hasan'ı, ve küçük esnaftan Ali'yi bulmuş ve bu sosyalizm öncüleri omuz omuza savaşarak kış ortasında sürülmeyi, gericilerin saldırılarına uğramayı, afaroz edilmeyi, işsiz kalmayı, açlığı göze alarak zorlukları yene yene örgütü kurmuşlar ve ilce tabelâsını asmışlardır. 
O tabelânın altında güçleri yettiği kadar ora emekçilerini o bilinçlendirme ve örgütlendirme yolunda çaba göstermişlerdir. Onlar Türk toplumunun en sağlam, en temiz yanını temsil ederler. Olumlu yanıyla TİP asıl bu adsız kahramanların eseridir. İşçi Partisini, kendi özel çiftlikleri sananlar, bu gerçeği unutmamalıdırlar Tip içindeki sos yalist unsurlar, önümüzdeki tarihi aşamada her zaman ve her durumda Türkiye'de sosyalist akımın temel dayanaklarından biri sayılmalıdırlar. 


AKTİF DESTEKLEME 


Şimdi artık yukarıda sorduğumuz soruya, önümüzdeki seçimlerde, sosyalist olarâk davranışımızın ne olaca- 


“ğı sorusuna cevap verelim: 


Seçimlerde davranışımız sosyalist adayları pasif değil, aktif bir tarzda destekleme o davranışı. olmalıdır. Sorumlu devrimciler olarak, her türlü oportünist ve sekter, bölücü eğiilmlere karşı duran, gerçek sosyalist eylem çizgisini savunan, aktif bir davranış olmalıdır bu. 

Parti konuşmacılarını meydanlarda alkışlamakla ve seçim günü gidip oyunu sandığa atmakla yetinmek pasif bir davranıştır. Biz bununla yetinemeyiz. Bizce seçim zamanı, sosyalist eyleme hız verme zamanıdır. Bizce seçim kampanyası günleri şehir ve köy emekçilerini bilinçlendirme ve örgüte mn zc Kİ r T 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lendirme zamanıdır; oportünizme karşı çıkma, sosyalizm kalpazanlarının maskesini düşürme ve doğru devrimci çizgiyi yığınlara benimsetme zamanıdır. 


Emperyalist sistem içinde bağımlı, geri bir ülke olarak, Türkiye'nin önün deki: devrimci adım Milli Demokratik Devrimdir. Bugün Türkiye'de temel devrimci slogan «Bağımsız ve demokratik Türkiye için mücadele» sloganıdır. Çünkü teslim etmek zorundayız ki, biz Türkiye sosyalistleri, henüz «Sosyalist Türkiye» sloganını atmaya lâyık değiliz. Buna henüz hak kazanmadık. Ve eğer sorumluluğunun bilincinde ciddi devrimciler isek, soi ge vezelik edemeyiz ve uğrunda savaşarak henüz kazanmadığımız bir hakkı kullanamayız. Slogan atmak, palavra 


“ atmak değildir ve sosyalist yapabilece- 


či şeyi sloganlaştırır. Ancak yurdumuzu yabancı üslerinden arındırdığımız gün, ancak NATO dışına çıkarak, Amerika ile olan vesayet ilişkilerine son verdiğimiz gün ancak Türkiyeyi feodal ka lıntılardan arındırdığımız, işbirlikçilerin egemenliğine son verdiğimiz gün, o hakkı, meydanlarda «Sosyalist Türkiye» diye haykırma hakkını kazanmış olacağız; bu slogana lâyık olacağız. İşte bu anlayışla bizim desteğimiz her türlü bölücü sekter davranışa her türlü sol gevezeliğe karşı duran aktif bir destek olmalıdır. 


Emperyalizme ve işbirlikçilerine kar şı Milli Demokratik Devrim, toplumdaki bütün devrimci güçlerin, şehir ve köy emekçilerinin, şehir ve köy küçük O burjuvazisinin asker — sivil 


"aydın zümrenin güçbirliği ile gerçek- 


leştirilebilir. Devrimci buharın tümü devrim pistonunun arkasında toplanmalıdır. Onun için bizim desteğimiz emekçi halk yığınları arasında kök salmış bir devrimci güçbirliğini savunan aktif .bir destek olmalıdır. 


SOSYALİST ODUR Kİ... 


Türkiye'de bugünkü ortamda, gerici güçlerin iznine bağlı sosyalizm yap ma eğilimi biçiminde beliren, bir çeşit oportünizm karşımıza çıkmıştır. 
Anayasanın tanıdığı eylem olanaklarından yararlanarak / emperyalizme karşı gösterilerde bulunanlara «faşizmi dâvet etmiş oluruz» o bahanesiyle karşı duranlar, bir Cyrus Vance'ın Esenboğa'ya inmesini önleyen, 29 Nisanı anma töreninde kanunlu toplanma hakkını polis coplarına ve faşist saldırılarına karşı yiğitçe savunan gençliğin yurtseverce davranışını baltalamaya kalkanların bu tutumu, yılgınlığın sonucu bir oportünizmi yansıtır. Öte yandan mümkün olduğu kadar çok sayıda milletvekili çıkarmayı sosyalist eylemde < başarının kıstası saymak ve bu amaçla belirli biçimde şartlandırılmış olan seçmeni nabzına göre şerbet vermek, seçmenden oy koparmayı tek amaç saymak ve şahir ve köy emekçilerini, bilinçlendirmeği savsaklamak da en kötü anlamıyla oportünizmdir. Bizim desteğimiz bu oportünizm çeşitlerini önleyen ve ilkelere bağlılığı titizlikle savunan aktif bir destek olacaktır. 


Ve nihayet bizim desteğimiz, sözde kalmayan kanunlu solcu eylemi, her türlü faşist saldırıya karşı ön safta savunan aktif bir destektir de. Sosyalist odur ki, yurdun neresinde olursa olsun sömürülenin, ezilenin, horlana- 


nın yanında yerden biter ve onun sa- 


fında bilinçli olarak yer alır. Sosyalist odur ki, 29 nisan günü kanunlu mitingi savunmayı başardığı gibi, Fatsa'da TİP örgütüne saldırtılan faşist zorbaların karşısına dikilmeyi bildiği gibi, Elmalı'da ağaların gaspına karşı topraklarını savunan köylülerle omuz 


` omuza durmasını da bilir. 


Seçimlerde sosyalist olarak bizim sosyalist adayları desteklememiz işte böyle yön verici, bilinçli, aktif bir destekleme olmalıdır. 


USAL AÇIDAN © 


asgarı 


müştereklerde . 
birleşilmelidir | 


Niyazi AĞIRNASLI 


27 Mayıs 1960 dan bu yana da hiç yol alınmadı, demek biraz fazlaca insafsızlık ve karamsarlık olur. Parlâmentodan sayı çoğunluğuna dayanılarak çıkarılan bazı kanunları iptal edebilen bir Anayasa Mahkemesi, Yasalara aykırı hükümet tasarruflarını durduran, hükümeti doğru çizgilere doğru çekmeye çalışan bir Danıştay, güçlerini 27 Mayıs Anayasasından alarak cesur savaşlar vermiye devam ediyorlar. Parlâmento çalışmalarına memleket idaresine etkili olamasa bile, sol fikirler de henüz yürürlükte bulunan ceza hükümlerinin verdiği imkân ölçüsünde 


savunulabiliyor. 


Yayınevleri yüzlerce değerli kitabı 


Türkçeye çevir- 


mekte, az sayıda yiğit yazar, gerçekleri kamuoyuna aktarmakta yarış halindedir. Devlet tiyatrolarının hâkim çevrelere yaranma çabasının yanında bilinçli san'atçıların sahne gayretleri gittikçe hızlaniyor ve şehir halklarının eğitiminde etken olarak Devlet Tiyatrolarından boşalan yeri dolduruyor. Üniversite gençliğinin uyanışı yürekleri gelecek için büyük umutlarla dolduruyor. Yarının bilinçli devrimci lider kadrolarını yetiştiren üniversitelerde, gençliğe öncülük eden öğretim görevlileri. fikir tarihimizde kendi yerlerini hazırlıyor. 

Bütün bu gelişmeler 1960 devriminin açtığı çığırda ve kısa bir süře- nin oluşumlarıdır. Buna karşılık denilebilir ki, komünizmle mücadele derneği adı altında kurulup, hazineden ve sermaye çevrelerinden devamlı yardımlar görerek beslenen kaba kuvvet saldırı örgütü gibileri de bu dönemde kurulup gelişti. İmam — Hatip Okulları sayısının kabarmasiyle öğünen politikacılar, 27 Mayıs'ın getirdiği herşeye ve bilhassa Anayasaya düşman olanlar hâlâ piyasada. Yüksek Hâkimler Kuruluna, Yargıta- ya, Danıştaya, Anayasa Mahkemesine, günlük politika sokulmuştur. Yakında bu yüksek yargı organlarında çoğunluğu sağlıyacaklarinı öğünerek söyliyen politikacılar bu gayretleriyle müesseselerin itibarına gölge 


düşürdüklerinin farkında bile değiller. 


Sendikacılar satın alınarak işçi 


sınıfının uyanışı geciktiriliyor. Yasalara uyularak yapılan toplantılar, anma törenleri, kaba kuvvet saldırılarına uğruyor ve toplum polisi bu saldırıları himaye ediyor. Parti kongrelerinin basılmasına, insahların sokaklarda sürüklenip linç edilmesine, görevliler âdeta seyirci. Yargı organlarının huzuruna saldırganların yerine saldırıya uğrayanlar çıkarılıyor. 
Bütün bunlar da doğru ve bir bakıma doğal da. Toplumun temel 


yapısını değiştirme yönündeki gelişmeler ölçüsünde 


tutucu ve gerici 


güçlerin elbetteki sermaye çevreleri örgütleyip besleyecektir. Gerçekte böyle gelişiyor. Yabancı sermayenin gizli yönetimindeki iç sömürü organları, uyanışla orantılı olarak örgütleniyor ve faşizme göz kırpıyor. 
Devrimciler birleşip güçlendikçe karşı devrimleri besliyen kaynakların gayretinin artması doğaldır. Yabancı sermayenin yurdumuzdaki sömürü 


ajan ve ortaklarıyla toprak ağalarının, 


emperyalizmin işbirlikçilerinin 


sayısı pek fazla olmasa bile yabana atılamıyacak sayıda yan destekleri ve özellikle de büyük mali güçleri olduğu bir gerçektir. Irkçı, milliyetçi, ümmetçi... eğilimlerdeki toplulukları, tutucu ve geri yapısından faydalanarak, menfaatler sağlamak ya da kışkırtıp kandırma suretiyle yanlarına almayı başarıyorlar. Düşünmeye, gerçeği araştırmaya alıştırılmamış kimselere duygusal yollarla etki yapmak ve bu arada birtakım peşin hükümlerden de yararlanmak güç olmuyor. Aslında çoğunlukla yoksul halk çocuklarının teşkil ettiği bu yığınların yeri —tabii gerçekten yurtsever olanlarının— sömürülere karşı ve bağımsızlık uğruna savaşta DEVRİM- 


| Cİ GÜÇ BİRLİĞİNin yanıdır. Fakat henüz bu yan desteklerin, bir avuç 


işbirlikçi — sömürücünün etkisi altında olduğu unutulmamalıdır. Asıl kuvvet kaynaklarımız çoğunlukla Amerikan sömürü merkezlerinin emri ve eli altındadır. Yüzbinlerce, hattâ milyonlarca insanın kafaları yıkanmış, kaynaklarımıza el koyanların kurtarıcımız olduğuna, 'bizi savunmak içih aramızda bulunduklarına, kalkındırmak için sermaye soktukla- 


` rına halk çoğunluğu inandırılmıştır. Topraklarımıza sere serpe -yerleşen- ` 


lerin öyle, selâm vermemekle, kaşlarımızı çatarak yüzlerine bakmakla çekilip gideceklerini, bu tatlı pazarları terk edeceklerini sanmak, mes'elenin önemini kavrayamamak olur. Gandi usulü pasif direnmenin bile bunlara karşı fazla etkisi olmıyacağı ve esasen bunu uygulamanın da 


çok güç olduğu bilinmelidir. Bir kısım 


insanlar Türkiye'nin NATO'ya 


girmesinden bu yana iyice şartlandırılmıştır. Bir kısmının belki kişisel çıkarı da bulunmadığı halde «Amerikalılar gitsin de Ruslar mı gelsin?» 
diyenlerin mutlaka birinin işgaline düşmek zorunluğunu benimseyenlerin sayısı hiçte az değildir. Köşklerini, villalarını, apartman dairelerini yüksek kiralarla Amerikalılara verenleri, Amerikalıların evinde hizmetçilik, aşçılık, bahçıvanlık yapanları, yakm menfaatlerinden uzaklaştırmaktaki güçlüğü de yabana atamayız. Aşağılık kompleksine düşürülmüş yarı aydınlarla türlü — çeşitli yollardan Amerikalılardıan çöplenenlerin ve siyasi kaderlerini yabancı sermaye ile işbirliğine kesinlikle bağlamış olanların sayısı böylece hayli kabarık ve mali güçleri de hudutsuzdur. 
NATO ilişkilerinin, ikili anlaşmaların ve Amerikan yardımlarının içyüzü hakkında yazılanlara, rakamlara dayanılarak yapılan açıklamalara rağmen bu kabarık yekünu eritmenin çok güç olduğu bilinmelidir. 


Bu satırları, hasmın gücü küçümsenmesin diye yazdım, inançlı ve kararlı vatansever ve gerçekten Milliyetçi Güçlerin umutsuzluğa -düşmi- 


yeceklerini biliyorum. 


Şu halde ne yapılabilir? Ne yapılmalıdır? 


Devrimci Güç Birliğinin temeli, uyanık örgütler tarafından atılmıştır. Yurdumuzu yarı sömürgelikten kurtarma, tem bağımsız, halktan yana bir düzene doğru dönüşme çabasında olan bütün örgütler, dernekler, kişiler, Siyasi Partiler, kendi kişiliklerini de muhafaza ederek bu safı büyütmeli ve güçlendirmelidirler. İşçi sınıfını, köylüyü, küçük esnafı, Bagımsızlık ve Özgürlük Savaşında ayni saflarda toplamalı ve aydınlatmalıyız. Üslerden, ikili anlaşmalardan, yabancı sermaye sömürüsünden arımp kurtulmuş bir Türkiye'yi yönetme gayretini güden sınıflır ve örgütler işte o zaman birbirine hodri meydan derlerse bu bir anlam taşır. Bu asgari şartlarda birleşmeye engel olanlara gerçek Milliyetçi denilemez. 
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sosyalizmi 
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Türk solunun legal alandaki örgütlenmesinde, 1925'den sonra, iki önemli devre bulunmaktadır. 1946 ve 1961. 
Bu devrelerin dışında ya sosyalizmle bir ilgisi bulunmayan ve zaten eyleme de geçmemiş Sosyal — Demokrat Parti gibi kuruluşlar, veya Türk solunun varlığinı hatırlatmak bakımından gerekli cesurca birer çıkış yapıp kurucularını hapishaneye götüren Vatan Partisininki gibi hareketler mevcuttur. 

Mehmet Ali Aybar'ın Türk solunun temsilcisi olarak T.İ.P, Genel Başkanı olmasında rolü bulunan «Gürsel'e Mektubunda» dediği gibi: «...Partinin sadece ismi sosyalisttir. Gerçek bir sosyalist partinin kurulabilmesi ve yaşayabilmesi için, önce solu yasaklayıcı kanunların ayıklanması gerekir. Bunların başında Ceza Kanunumuzun 141. ve 142. nci maddesiyle 
161. inci maddesi gelir.» «Sol aydınların piyasada görünmemesi, yokluklarma delalet etmez. Ödeve çağrılacak sol aydınların adlarını ve adreslerini Emniyet dosyalarından öğrenmek ka-, bildir.» (19.11.1960). 27 Mayıstan sonra bü yola gidilmediğinden Türk solu kendi kişiliğini ve gücünü tam olarak ortaya koyup gelişemedi. 

27 Mayıs 1960 devrimi ve Kurucu 
Meclis Demokrat Partinin Meclis çogunluğuna dayanan parti Genel Merkez diktatörlüğüne bir daha imkân vermemek için tedbirler âlırken bu arada Partileri Kapatmak o yetkisini Anayâsa Mahkemesine verdi (Anayasa Madde: 57). Ancak bunu yaparken Demokrat Parti devrinde mahs küm olmuş solcuların bile seçilme haklarını tanımadı, sol partilerin örgütlenmesine dolaylı engeller kurdu. 
Bundan ötürü Türk Solunun gelişmesini incelerken «Kanunların sınırları» konusu üzerinde durmamız zorunludur. 

Türkiyedeki hâkim sınıflar, türlü dış veya iç etkiler zoru altında Sosyalist bir örgütlenmeye imkân verdikçe, bu hareketlerin baltalanması ve yozlaştırılması yönünde ellerinden gelen tedbirleri almaktan beri mamıştır. 


1946 YILI ÖRGÜTLENMESİ o 


1946 yılındaki sosyalist kuruluşlar, 
İkinci Dünya Savaşı sonunda Demokrasiler Cephesinin, yâni Sovyetler — Amerika — İngiltere üçlüsünün zaferi dolayısıyla zorunlu olmuştu. Demokrasiler Cephesi zaferinin zorunlu kıldığı bu gelişme az sonra Demokrasiler cephesi çözülüp soğuk — harp dediğimiz Amerikan, o İngiliz ikilisi- nin Sovyetler Birliği ile çatışmaları başlayınca, beklenmedik bir hızla gelişen sol hareket bir anda, 16 Aralık 
1946 günü kanun dışı sayılıverdi. 

24 Temmuz 1946 günü yayınlanan 
bir yazımda: «Burjuvazinin iki ayrı kolu olmakla ve bu cihetten birbirleriyle savaşmakla beraber bu iki parti. (CHP. ve D.P.) halk kitlelerinin gözünün açılmasına, solcu hareketlerin gelişmesine aynı derecede karşıdırlar» ve yine «Sosyalist hareket gelişmezse ne âlâ, aksi takdirde bu iki rakip burjuva partisinin can noktalafı tazyik edilmiş olur», demekteydim. Çıkar yol olarak da sol cephede birlik ve sür'atli bir örgütlenme ve eğitimi öğütlüyordum. Yazının başlığı ise «Hayale Kapılmanın Sırası Degil, idi. ; 

1946 Sosyalist hareketleri, dünyada- 
-ki duruma dayanaråk, kanunları Zorlama gayreti olarak tanımlanabilir. 
Bu dönemde sınıf esasına dayanan dernek kurma yasağı kalkmıştı (Haziran 1946) ve fakat 141. 142. ve diğer Faşist İtalya'dan aktarılma kanun maddeleri yerlerinde duruyordu. Ancak savaşta dünya çapında Faşizm yıkılmış olduğundan, Amerikan — Sovyet çatışmasına kadar, iktidarlar bu maddeleri tatbik edemiyordu. Bu dönemde Türk Solunun büyük şanssızluğı Soğuk — Harbin bu kadar erken patlak vermiş olmasındadır. 

1946 yılında da sol hareketi soysuzlaştırma gayretleri görülmüştü. O devirde birkaç toplumcu yazı yazmaktan başka bir sosyalist geçmişi ve ey- 
“lemi olmayan eski İmralı Hapishanesi Müdürü Esat Adil Sosyalist Parti- 


TÜRK SOLU - SAYFA: 6 — 


kal- , 


ma kanunları 


Kanunlarımıza göre legal Komünist partisi kurulamadıkça 


Türkiye'de sosyalist ve işçi hareketlerinin hiç bir teminatı yoktur Suphi Nuri İleri - (Siyasi Tarih Prof.), 1945. 


sini kurmuş ve bir küçük burjuva aydın ihtirası ile kendini Türk Sol hareketinin lideri görmek istemişti, bütün eski mücadeleleri «onlar da ne ki?» şeklinde küçümsemek yolunu tutmuştu. Sonunda bilimsel sosyalizmi inkâr etmeğe kadar gitmişse de yine, beraat edinceye kadar, hapishanelerde sürünmekten kurtulamamıştı. 
1946'nın asıl özelliği, Türkiye'de Sol mücadelenin öncülüğünü ta 1919 — 
1925 devrinden beri yapan kadronun, 
kendi kişiliği ile Parti kurarak yürüt- 


mesidir. 
A 


1946 Sosyalist hareketini küçümseyenlere ve 1961 hareketini ilk önemli «aşağıdan gelme, tabana oturmuş» işçi hareketi olarak tanıtmaya  yeltenenlere 'birkaç sayı vermek yeterli bir cevaptır sanırım. 

20 Haziran 1946 günü kurulan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi (T.S.K.E.P.) tam altı ay yaşatılmıştır. Bü altı ayın ilk üç ayında parti büyük bir hızla gelişememiş, ikinci üç ayda ise derinliğine ve genişliğine çığ gibi yayılmıştır. 

T.S.E.K.P. nin 1946 Aralık ayına kadar: İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Trabzon, Samsun, Antep, Mersin, Zonguldak, Erzurum, İzmit, Balıkesir ve Eskişehir illerinde teşkilât kurduğunu tesbit edebildim, bu 13 ilden başka kurulmuş olan başka iller de vardır. (T. Z. Tunaya, Türkiye'- de Siyasi Partiler kitabında, S. 704, parti teşkilât vücude getirememiştir, demekteyse de bu tamamen yanlıştır.) 

Buna karşılık 12 sendika liderinin 
1961 Şubatında kurdukları Türkiye Işçi Partisi teşkilâtllanma yönünden ne yapmıştır? Partinin kuruluşundan tam bir .yıl sonra Şubat 1962'de Mehmet Ali Aybar Genel Başkanlığa getirildiğinde, 1961 seçimlerinde Kayseri ilinin çözülmesi sonunda, kurulu 7 
il vardı: . İstanbul, Ankara, Adana, Antep, Mersin, İzmir, İzmit illeri. Bu illerin T.S.E.K.P. nin teşkilât kurduğu“ iller arasında bulunduğu, ayrıca 1946'da İstanbul ve Kocaeli'nde Sendikalar Birlikleri kurulduğu, Ankara, İzmir, Adana Sendikalar Birliklerinin de hazır bulunduğu gözönüne alınır- sa, bunun bir tesadüf olmadığı, eski bir birikimin sonucu, olduğu açıkca görülür. f 

1963 mahalli seçimlerine 9 ilden giren T.İ.P. kuruluşunun üçüncü yılı sonunda (Şubat 1964, İzmir) 1. Büyük Kongresini yaptı. Kongreye tabii. 
delege olarak İl Başkanları şu illerden gelmişlerdir: İstanbul, Ankara, Adana, Antep, İzmir, Kocaeli, Diyarıbekir, Kırklareli, Çanakkale, Zongul- 


1946 VE 1961 SOSYALİST 
PARTİLERİNİN GÜÇLERİ 


dak, Bolu, Konya, Malatya. O tarih- 


te ayrıca İçel, Eskişehir, ve Urfa illerinde kuruluşlar vardı. Tunceli, > Sakarya, Bilecik, Manisa sözümona kurulmuş ve fakat derhal çözülmüşlerdi. Kongrelerini yapıp delege yollayan iller ise 9 taneydi. 

Bu da göstermektedir ki 1946 yılında T.S.E.K.P. nin 6 aylık bir sürede kurduğunu tesbit edebildiğimiz teşkilâtı ile Mahalli Seçimlere girmiş olan T.İ.P. nin 196'e kadar üç yılda kurabildiği teşkilât en fazla aynı orandadır. 


Üye durumunu  eleştirirsek kuvvet 


dengesinin hangi yönde olduğu daha" 


da açık olarak belirir. 1. Büyük Kong reye İstanbul'dan iki delege katıldığına göre o tarihte üye sayısı bin ile iki bin arasında idi. Ikinci Büyük Kongreye oniki İstanbul delegesi: katıldı, yeni Tüzüğe göre İstanbul'daki kayıtların 2.100 üyeden az olduğu anlaşılır. 1968 yılında ise İstanbul Kongresinde 18 delege seçildiğine göre üye sayısı 3.300 civarındadır demektir. Yedi yıllık bir geçmişi ve Millet Meclisinde bir Grubu olan Türkiye İşçi Partisinin durumu budur. Bu durum bir parti sırrı değildir, herkese açık olan İl Kongrelerinden çıkarılan sonuçlardır. 

1946 yılında kurulup 6 ay sonra kapatılan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisine gelelim. Bu partinin arşivini ve defterlerini tetkik etmiş ve 1967 yılında Yeni Gazetede «Ifşa “Ediyorum: başlığı ile bir tefrika ya- 


yınlamış bulunan Sıkı Yönetim Savcısı Kâzım Alöç T.S.EK.P. nin İstanbul'da 10.000 işçi üyesi bulunduğunu 
ve yan kuvvet olarak Türkiye'de 600 
mahalli sendika kurdurduğunu ifşa etmiştir. Yazılarında küçültme ve yıpratma amacı açık olan Alöç (x) onbin işçi üye sayısını verirken bir abartmaya gitmemiştir, o günleri yaşayanlar bunu pek iyi bilirler, Kaldıki T.İ.P. 
nin söz konusu üçbin üçyüz üyesi arasında işçi olmayanlar da çoktur. 

Kendim Dr. Şefik Hüsnü'nün 1946 
yılında kanunların çerçevesi dışına çıkmamak için ne kadar dikkatli olduğunu gördüğümden, Partinin kapatılmasının sadece bu çığ gibi gelişme karşısında, dünyayı soğuk harbin sarmasından yararlanarak, sağlandığını pek iyi bilmekteyim. Demek ki 141/1, 142/1 gibi maddeler oldukça sosyalist mücadeleye girişmek bir ucu hasmın elinde olan yağlı bir ip üzerinde hareket etmeğe benzer. Başarı ve gelişme umudu sadece iç ve dış ortam ve dengenin iktidardaki sınıfların ipi silkmesine engel olmasına bağlıdır. 

1961 — 1968 döneminde, 1946 dönemine nazaran, aleyhte olan etkenler yok değildir. 1946 sendikaları tertemiz kuruluşlardı, ondan sonra Amerikan tipi sendikalar ve sendika ağaları hâkim sınıflar tarafından yetiştirildi. e İşçi sınıfı ise bu sendikalara karşı güvensizlik beslemektedir. İkinci önemli etken de 1946 yılında halkın Ikinci Dünya Savaşından dolayı iç ve dış Faşizme karşı bulunması ve Sola karşı bir allerjisi bulunmaması da sayılabilir. 


YENİ KANUNİ ENGELLER 


1961 Anayasası hazırlanırken eskiden hüküm görüp âmme haklarından mahrum edilen sosyalistlere bu hakları iade edilmediği gibi aksine, politik yönden hükümlü olanların bile «seçilme» hakları Anayasaca yok edilmiştir. Aynı anlama gelmek üzere 141/1, 142/1 ve diğer Faşist asıllı kanunlar kaldırılmamış, böylece o Türk Solu ilk andan yenik duruma düşürülmüştür. 

Bu durumda Sosyalist bir örgütün yönetici kadrosu olarak, ya eylemden uzak durmakla kendilerini kurtaranlar, yâ göze batmamak yolunu bulanlar ve ne yazık ki bol miktarda, kasten mahküm ettirilmeyenler kalmaktadır. Yâni şunu çekinmeden diyebiliriz ki Sosyalist Partileri kimlerin yöneteceği ve bu partilere kimlerin giremiyeceği, iktidardaki çevreler ve Mili Emniyet Teşkilâtınca, Kanun ve Mahkemeler yoluyla tâyin edilmiştir. 

Ayrıca bu maddelerin yürürlükte kalması, o kullanılmasalar bile, Türk Soluna her an saplanmağa hazır bir hançer rolünü görmektedir. Tartışmaları ve eğitimi, sonu ne olacağı belirsiz bir kahramanlık haline getiren bu maddelerdir. Bilimsel çeviriler bile an cak kırpıla kırpıla ortaya çıkabiliyor ve yine de bilirkişilerin kişiliğine bağlu kalıyor. 

Üstelik durmadan yeni kanun engelleri'de bunlara eklenmektedir. Örneğin Siyasi Partiler Kanunu çıkınca- ya kadar mahküm olupta âmme haklarını kaybetmeyen kişiler, yâni Sosyalistlerin büyük çoğunulğu Milletvekili olamazdı ama parti üyesi olabilirdi. (Anayasa Madde: 68). Siyasi Partiler Kanunu ise (Madde: 8) partiye üye olma şartı olarak «Milletvekili seçilme yeteneği» şartını eklemekle Ana yasamızda bulunmayan ve üstelik mahkümiyet sırasında var olmayan yeni bir ceza yaratıyordu, bu bütün hukuk prensiplerine olduğu gibi Anayasamıza da aykırıdır. T.İ.P. yöneticileri N. Ağırnaslı'yı istifaya zorlıyarak parti Mecliste temsilcisiz kalınca kanun süresinde Anayasa Mahkemesine sevkedilememiştir. Partilerin müracaat süresi geçtiğine göre bu maddeyi mutlaka kişisel bir dâva konusu yaparak iptal ettirmek gerekir. 

1961 yılında çıkan 298 sayılı Seçim 
Kanunu ise (Madde: 19 23 ve G.M. 3) bir partinin seçime girme olanaklarını sınırlandırmaktadır. Bu kanuna göre seçimlere katılabilmeleri için partilerin ilk Büyük Kongrelerini yapmış bulunmaları ve «O SEÇİM ÇEV-RESİ ile birlikte en az ONBEŞ SE- 


ÇİM ÇEVRESİNDE altı aydan beri İl ve İlçe teşkilâtını kurmuş» bulunmaları şarttır. 1965 yılında 533 sayılı kanunla, Grup sahibi olan partilere bu yönden kolaylıklar tanıldı. 

İlk bakışta teknik bir sorun olarak görünebilen bu şart aslında Sosyalist Partilerin kurulması ve gelişmesini büyük ölçüde engellemekte üstelik bu partilerin yozlaşmasına sebep olmak4 tadır. 

Türkiye'de 67 İl ve 570 İlçe vardır, iki yenisi ile bu sayı 572'ye çıkacaktır. 15 Ilin bütün ilçelerinde teşkilât kurabilmek için iki yol vardır, biri en az ilçesi olan küçük illeri seçmek ve onları kurmak, diğeri kuruluş olanaklarının fazla olduğu illerde teşkilâtlanmaktır. İşçi sınıfı büyük illerde kesif olarak bulunduğundan aslında birinci yol Sosyalist bir parti için daha kolay bir yol değildir. Ayrıca 15 
ilin haricindeki illerden seçime girebilmek için o illerde hiç olmazsa bir ilçe kurmak şarttır. Basit bir hesaba göre memleket çapında seçime katılabilmek için 150 teşkilât kurmak zorun ludur. Bu da BİN kişilik bir yönetici kadro gerektirmektedir. Üstelik bu kadronun 15 ilin bütün ilçelerine dagılmış bulunması gerekmektedir. Örneğin büyük bir sınai bölgesi olan Adana'da 13 ilçe vardır, ve bazıların- da tek bir işyeri bile yoktur, Seçim Kanununa göre 1 tek ilçede teşkilât eksik olursa o il kurulmuş sayılmaz. 
; Doğu ve Güney Doğu illerine gelince, o illerde hâkim olan “derebeylik ilişkileri ve idari baskı dolayısıyla ancak «ağa ve bey» zümresi teşkilât kurabilmektedir, yâni teşkilât kur mak için «Sosyalist ağa» tarzında de- ve ile kuş arası kişiler bulmak gerekmektedir. Şüphesiz kişi olarak sosyalizme bağlı bir ağa veya bir işveren bile bulunabilir ancak böyleleri þirer istisnadır, 

Türkiyede bu şekilde dağılmış Sosyalist kadro yoktur, çoğunlukla büyük sanai ve kültü merkezlerinde bulunurlar. Soil aydınlara gelince bunların büyük çogunluğu devlet memuru olduğundan değil yönetici, parti üyesi lar. Tek istisnası 

üyeleridir. Bu hus tirildiğinde Türki ed i 

parti kurmanın Gidi s 


bir sosyalistler 


tılabiliyordu. 


Bu durum karşısında bir Sosyalist parti için iki yol kalmaktadır. Biri yetişkin ve şuurlu kadroların bulundugu sanai şehirlerinde teşkilât kurmak ve diğer il ve ilçelerde kadro yetiştirilinceye kadar seçime girmemek, Di- geri kuruluş dilekçesine imzasını koy mayı kabul edenlere teşkilât kurdur- 


mak yoluyla seçime girme ğini kazanmak. 5 ea 


A — İKİNCİ YOL: 
m ie 


Türkiye İşçi Partisi miie Sçı Partisi bu yolu 

Bu yol gerekli olmakla b tehlikeli bir yoldur. Kim lee hi linmeyen, eğitimi ve sınıf şuuru olmayan kişilere sosyalist bir partinin il ve ilçe teşkilâtı kurdurulursa, provobaron inkenian bir tarafa bırakılsa 

š ihtimal belirir: 

1 — Parti; teşkilâtını 
yeteneğini kazandıktan sonra, teşkilâtını dondurur ve bütün gücünü yöresel kadroları sür'atle eğitmeğe ve eylem içinde şuurlandırmağa harcar- sa, partiye kasitli olarak girenleri ve uygunsuz kişileri ayıklar, onların yerine sağlam kadrolar yetiştirebilirse, ondan sonra da yeni  teşkilâtlarını çok sıkı bir süzgeçten geçirerek kurarsa başarı olanakları kazanılmış olur. 

Bu yapılırken de başka bir tehlike belirir. Sağlam taban kadroları kuruluncaya kadar Büyük Kongreleri ve mahalli Kongreleri çok sıkı tutmak gerekir, delegasyonu alabildiğine kısmak gerekir. Örneğin T.İ.P. de Birinci Büyük Kongresinden sonra bile öngörülen 1.000 üyeye bir delege sınırı bu yönde atılmış bir adımdır. 

Bu yolun ceremesi ise parti içi demokrasinin kısılmasındadır. Yöneticilerin kendilerini tüzük, kurul ve teşkilât üstü saymaları olanaklarının hazırlanmasıdır. 

2 — Yöresel yöneticilerin yeteneksiz 
olacağı ve üstelik Milletvekilliği ihtiraslarının belireceği böyle derme çatma bir örgüdün, kongrelerde bazı demagogların arkasından sürüklenmesi ve bunların partiyi yolundan saptırmaları tehlikesi her zaman varolacaktır. Bir sosyalist partide merkez yöneticileri bir seviyede, alt kademe yöneticileri ise bambaşka bir seviyede olursa, kongrelerde teşkilâtın ağır basması ve yöneticileri kendi yoluna sürüklemeleri tehlikesi vardır, sür'atli bir eğitimle eylem içinde bu fark kapatılamazsa, eninde sonunda yöneticiler kitlenin seviyesine iner veya o seviyedeki yöneticiler seçilir. 

Üye miktarı ne olursa olsun her il- 


seç- 


şişirip seçim 


den 4 delege öngören ve yerleşmiş teşkilâtların delege sayısını kısıtlayan yeni T.İ.P. tüzüğü bu yönden bir tehlike doğurmaktadır. Yeni kurulmuş 5 
kişilik bir örgüt bile 4 delege seçer iken kaydını yenilemiş 699 üyesi bulunan örgüt ancak 5 delege seçebilmektedir, bu da en çok dört beş ilde o mümkün olabilir. 


h 


Başka bir tehlike de, eski yöneticilerin bu durumdan istifade ederek her türlü tenkidi kısmaları ve kendilerini putlaştırma yolunu seçmeleri, parti teşkilâtının ise bir seçim makinası haline girmesidir. 


B — BİRİNCİ YOL: 


anama N ö 

Birinci —Yölumeleştirisine gelelim, bir bölgede yeterli kadro olmadıkça örgüt kurmamak ve uzun bir dönem için seçime girmemek yolunu seçmek bugünkü ortamda mümkün müdür? 

T.L.P. 1961 seçimlerine giremediğinden teşkilâtı çözülmüş, Genel Başkanı Avni Erakalın Y.T.P. İstanbul listesinden seçime katılmak yolunu seçmişti. Parti az daha yok oluyordu. 
Hattâ diyebiliriz ki Mehmet Ali Aybar'ın şahsında Türk Solu partiye katıldıktan sonraki Türkiye İşçi Partisi âdeta yeni bir partidir. Çalışanlar par tisi gibi oyunların suya düşürülmesi o devrede Parti kurucularının Türk Solu ile işbirliğini aramalarının h&m nedeni ve hem de sonucu sayılabilir. 


Bu bocalamada (1961) T.İ.P. nin ku ruluş şekli ve niteliğinin de herhalde bir etkisi vardır. Birçok parti örgütünün Parti Kurucularının Başkanlık ettikleri sendikaların işçileri eliyie değil de Bahir Ersoy gibi Genel Başkanı C.H.P. li olan Teksif”e bağlı mensucat işçileri eliyle kurulması bir tesadüf değildir. 

Bununla beraber bir sosyalist parti bile seçime girmeden uzunca bir süre dayanmayı göze alamaz, merkez kadrosu ne kadar direnç sahibi olursa olsun tabanın baskı veya çözülüşü hesaba katılmalıdır. Kaldı ki Seçim Kanunumuza göre seçime giren her parti en eski ve büyük partilerle eşit bir tarzda RADYODAN YARARLAnır, her köyde ise radyo bulunmaktadır köylü ve işçi politik yayınları dik katle dinler çeşitli seçim propagandası bakımından seçimlerin çok büyük uyarıcı ve eğitici bir etkisi vardır. 
Parlâmento kürsüsünü iyi kullanan bir sosyalist parti o kürsüden devanılı olarak halka kitap ederek büyük sonuçlar elde edebilir ayrica büyük basının milyonlarca lira değerindeki büyük zenginlerin malı olan rotatiflerde çıktığı hatırlanırsa seçim pro-LERE değeri daha belirgin our. 

Kaldırılan Milli Bakiye Kanununun da Acem kılıcı gibi çift yanlı bir etkisi vardı. Bu kanun Sosyalist bir par : tinin Millet Meclisinde Grup sahibi, yâni geniş anlamda söz sahibi olması olanaklarını yaratırken diğer taraftan da yozlaştırıcı bir etki yaratıyordu. 


Yüzde beş merkez kontenjanı eliyle küçük partiler 23 adayı liste başı yapmak olanağını kazandıklarından, üstelik 1/3 oranında Genel Merkezlere Milletvekili atamak hakkı tanındıgından (533 Nolu Kanun, Mâdde: 8), pratikte küçük Parti Genel Merkezleri bütün Milletvekillerini tâyin etmek durumuna giriyordu, çünkü bu partiler zaten daha fazla M.V. seçtirecek durumda değillerdir. Bu durumda yöresel şartlarla ancak bir iki istisna olabiliyordu. 

Kanun böyle olunca Partinin üst or ganında bulunmak çok büyük bir imtiyaz oluveriyordu. Ote yandah da 1/3 kontenjanıyla, oy alınmasa bile, listede bulunmak şartıyla Meclise girmek mümkün olmaktaydı. Böyle olun ca büyük partilerde seçilmek olanakları olmayan bir sürü kişi için, örnegin bâşarısız kasaba avukatı veya müş terisiz doktoru için bu hayallerinde görmedikleri bir fırsat oluveriyordu. 

Türkiye'de kanunlarımız dolayısıyla Sosyalist bir parti kurmanın zorluk ve sorumluluklarını, ne gibi tuzakların var olduğunu gördük, şüphesiz sosyalist örgütleme bakımından bundan daha önemli olan sosyal ve politik sorunlar vardır. Ancak bir seçim kanunu bile yozlaştırıcı oetkenleriyle büyük bir önem taşımaktadır. Bir üst yapı olan kanunlar böylece alt yapı üzerine belirli bir dönem için geniş ölçüde etkili olabilmektedir, gelişmeyi İrenleyip yozlaştırabilmektedir. 


(x) Alöç, Dr. Şefik Hüsnü'nün 1919 
— 1925 legal devresi hakkında yazdığı bir yazıyı, 1946'da verilmiş bir ifade olarak tanıtmaya yeltenmekle kötü niyetini açığa vurmuştur. Ayrıca cehaletinden SEKA (Santral Komite) yerine SETA diyerek bu kelimeyi siyasi edebiyatımıza maletmiştir. Bu anlamsız kısaltmayı F. Tevetoğlu ve, A. Sayılgan kitaplarına aynen aktarmışlardır. 


EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 


w İN ür 


Bizde edebiyat sosyolojisi alanında pek az araştırma var. Bu konuda yapılan çalışmalar, incelemeler, bir elin parmaklarını geçmez. Oysa, . çağdaş edebiyat eleştirisinin gelişmesinde, edebiyat sosyolojisinin büyük Oo yardımları olacaktır. Edebiyat; sanat sosyolojisi, her ülkenin kendi toplumsal yapısına ve estetik anlayışının gelişimine özgü bir biçim gösterir. Bir «Türk Edebiyat Sosyolojisi» .nin varlığından çoktan söz açabilecek bir duruma gelmemiz gerekirdi şimdiye değin. Bu alandaki çalışmalar geç kalmakla birlikte ilerliyecek tir kuşkusuz. 

Son günlerde, edebiyat sosyolojisi konusunda iki kitap birden yayınlandı Biri yerli; öbürü yabancı, çeviri... Bun lardan N. Şazi Kösemihal'in yayımladığı; Edebiyat Sosyolojisine Giriş, konuya derinlemesine girişmek isteyenler için iyi bir başlangıç kitabı olabilir. Öbürü, ilk baskısı 1958 de yapılan Robert Escarpitin Edebiyat Sosyolojisi «La Sociologie de la Litterature» adını taşıyan araştırma... Ben, bu yazımda, bu iki kitabın yayımlanması ve edebiyatımızda son günlerde toplumcu bir edebiyat eleştirisi'ne yönelinmesi dolayısiyle edebiyat sosyolojisinin genel durumlarına değinen konuları yazacağım. 


Neden gereklidir edebiyat sosyolojisi? Bu soruya tek bir sözcükle yanıt vermenin olanağı var. Ama şunu açıkça ortaya koymak gerekir; edebiyatın sanatın salt estetik sorunları içermediği, edebiyatın ve sanatın toplumsal yaşamayla, üretimle, iş bölümüyle yakından ilişkili olduğu, içten bir takım bağlar taşıdığı bugün için belgelenmiştir artık. 
İster bir sanat yapıtının üretildiği çağın toplumsal, ekonomik Koşul ve durumlarını düşünmüş olalım; ister sanat yapıtı yaratıcısının (üreticisinin) kendi toplumsal koşullandırılmasını ve durumunu düşünelim; sanat sosyolojisinin 


Polisler oyunundan bir sahne 


ilgi alânına hemencecik girmiş sayılırız. 
Bütünüyle görebilmek; sanatın sosyolojik varoluş biçimini bütünüyle görebilmek için gereklidir sanat sosyolojisi. 

1848 yılında ilk genel yasaları beliren ve doğayı. insanı, toplumu (bu arada sanatı da) pratik hayatın koşul ları içinde çözümlemeyi kolaylaştıran çağdaş diyalektik filozofi sanat olayını (ya da olgusunu) yaratıcının öznel niteliklerinden Koparıp Oo soyutlıyamıyacağımız ilkesine, yeni ve önemli bir ilke daha eklemiştir. Sanatsal olay, estetik bir Varoluş, bir odışlaştırma, bir gerçekleme . biçimi olduğu gibi; toplum sal bir başkaldırış; sanatçının Kendi adına hareket ettiği gibi, belli bir sosyal topluluğun adına da etkinlik göster diği bir eylemdir. 

Marx'çı edebiyat eleştirisiyle, edebiyat toplum biliminin (Sociologie de la Littérature) sıkı sıkıya, derinden ilişkileri vardır. Edebiyat (o toplumbilimi çok genç bir bilim dalıdır. Bununla birlikte, Marx'çı edebiyat kuramından önce doğmuş ve hızla gelişmiştir. 


Marx'çı sanat kuramı doğma, hazırlanma çağında; henüz sistemleştiril - memiş ama, Zengin bir bilgi yığını olan edebiyat toplumbiliminden çok yararlanmıştır. (o Edebiyat (o toplumbilimi, Marx'çı çözümlemeler için çok yararlı olabilecek sayısız sayımsal o (istatistiki) bilgiler; bir Kitabın yaratılma, yayımlanma, dağıtılma, satılıp - okunma; o kitaptan alıntılar biçiminde yararlanma gibi bir yığın saptamaları ve bilgileri vermektedir. 

Bundan başka, toplum içinde yazarın ve edebiyat kuşaklarının durumunu ve yerini gösermek gibi önemli bulgularda bulunmuştur. Edebiyat toplum biliminden en iyi yararlanmasını bilenler, ona Marx'çı bir yorum getirenler; doğudan Giyorgi Lukacs, batıdan da Lukacs'a kendini yakın bulan Lucien Goldmann'dır. Lukacs'tan henüz dilimizde bir iki parça yazıdan başka bir şey 


Çiğiltepe armağanını "“Polisler,, kazandı 


Asaf Çiyiltepe Armağanımı, yargıcılar kurulunun salt çoğunluğu ile 


«Polisler» adlı oyun kazandı. 
Türkiye Tiyatrocular Sendikası 


(Tİ-SEN) 


tarafından düzenlenen 


Asaf Çiyiltepe Armağanının verilmesi amaciyle, 24 Nisan 1968 tarihinde toplanan Yargıcılar Kurulu, 1967/1968 tiyatro döneminde İstanbul'da oynanan eserleri «Asaf Çiviltepe Armağanı» tüzüğü açısından gözden geçir- 


miştir. 


i 
Asaf Çiyiltepe’nin anlayış ve çalışmalarıma en uygun temsil olarak 


Gen-Ar Tiyatrosundá oynanan Slawomir Mrozek'in yazdığı ve Sermet Ça ğan'ın sahneye koyduğu «Polisler. 2dlı eser, görülmüş ve armağan, bu 


eseri oynıyan topluluğa verilmiştir. 


Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen hususları göz önünde tutan yar- 


gıcılar kurulu İstanbul'daki tiyatro topluluklarının repertuar anlayış ve tutum bakımından, bugün genel olarak halkçı ve devrimci tiyatro doğrultusundan bambaşka bir yönde ve geleceğin Türk Tiyatrosuna hiç bir yararı dokunmayacak, köksüz, taklitçi ve bilinçsiz bir hava için faaliyet gösterdiklerini bu vesile ile kamu oyuna açıklamıştır. 
Çiğiltepe Armağanını veren Yargıcılar Kurulunda şu üyeler bulunmaktadır: 
Hasan Ali Ediz 
Lütfi Ö. Akad 
Salâhattin Hilav 


Hayati Asılyazıcı 
Hüsamettin Bozok 
Panoyot Abacı 
Duygu Sağıroğlu 
Atilâ Tokatlı 


` Suna Keskin, Tuncer Necmioğlu, Şevket Altuğ, Ali Yalaz ve Nevzst Şe- 


ner'in rol aldığı oyundan bir sahne... 


sa 


Zühtü BAYAR 


yok. Lucien Goldmann için de aynı şey söylenebilir. Oysa Lukacs, «Edebiyat toplumbilimi» (Literatür - Sociologie) adlı büyük hacımlı bir de kitap yayım lamıştır. Özellikle roman toplumbilimi konularında araştırmalar yapan Lukacs romanı ve çağımızda roman kavramını en iyi yorumlayan eleştirmen niteliğine hak kazanmıştır. 

Edebiyat olgusunu çözümlemek, kolay- değildir. Burjuva eleştirmenleri - nin benimsediği yöntemle edebiyat, sanat olgusu, estetik ve toplumbilimsel v. b. biçimlerde gerçen bölünebilseydi; edebiyat olgusu çözümlemek yorumlamak, açıklamak çok kolay bir iş olacaktı. Oysa, burjuva eleştirmenleri bu biçimde davranmakla, yani sanat olayını belli bir takım görüş açılarına uygun bir biçimde bölmekle sorunu daha da zor bir kılığa sokmuşlardır. 

Marx'çı eleştirinin gelişme çağların da buna benzer bir yanlışlığı da «ön - cüler» yaptılar. Özellikle Upton Sinciri bu açıdan kınamak gerekir. Sanat olayına salt estetik bir olgu tutumuyla yaklaşmak ne denli yanlış bir tutumsa, salt (o toplumbilimsel bir olgu anlayışıyla yaklaşmak da o denli tehlikelidir. Bununla birlikte «öncüler» in tümünü de böyle suçlamak doğru olmıyacaktır. Sanat yapıtına toplumbilimci tavırla yaklaşmak, burjuva kültür ve eğitim koşullarının doğurduğu doğal bir sonuçtur. Bugün Marx'çı sanat kuramı bu yanlış yargıdan uzaklaşmaya başlamıştır. Artık Caudwelł, Fischer, Lukacs gibi toplumcu sanat eleştirmen leri sanat olayını incelerken «estetiğin kendi iç yasaları» nı da hesaba katmak zorunluğunu duymaktadırlar. Çağımız, sanat sorununu şimdiye değin yapılanlardan çok daha mükemmel bir biçimde çözümlemeye hazır gibi görü - nüyor. 

Edebiyat toplum bilimine göre edebi olgu karşımıza üç kılıkta çıkmaktadır: Kitap, okuma ve edebiyat. «Konuşma dilimizde çok Kere üç kelimeden biri, diğerinin yerine kullanılır. Ger çekte bu kavramlar kısmen o kesişirler ve sınırları epey belirsizdir.» (1) 

Escarpit teker teker bu kavramları yeniden o tanımlamakla işe başlıyor. 
Daha sonra da bu kavramlar arasında- ki ilişkileri, etki “tepki sorunlarını inceliyerek edebiyat olgusunun genel bir betimlemesini yapmaya girişiyor. Ne var ki, bir edebiyat toplumbilimcisi olarak da Marx'çı yorum ve çözümlemelere pek iltifat etmiyor. Escarpit, yöntemini Marx'çı olmıyan toplumbilim den hareket ederek geliştirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden çizmeye çalıştığı genel tablo; edebiyat toplumbilimi tab losu yer yer eksik kalırkeņ, yer yer de bazı yanlışlıklar gösteriyor. 

Edebiyat olayının yalnız toplumbilimsel bir yönü değil, aynı zamanda ekonomik bir yönü de vardır. Yazarın yayımcıyla olan ticari ilişkileri, yapıtın kitap durumuna getirilmesi, (yatırım, kitap üretimi) okurlar tarafından satın alınması (arz-talep sorunları) gibi olaylar, edebiyat olgusunun bir de ekonomik yönü oduğunu açıkça koymaktadır ortaya. Marx'çı olmıyan edebiyat toplumbilimi (bu arada Escarpit” in çalışması da) bu olguları kapitalist ekonomi .koşulları içinde inceleme eğilimindedir. 

Edebiyat toplumbiliminin ülkemizde uygulanması ilginç sonuçlar verecektir kuşkusuz. Bazı eleştirmenler, bu alanda ufak da olsa, araştırmalara girişmişlerdir. Ama edebiyat olayını toplumbilimci bir tavırla deşmek; yüzyılları bulan edebiyat hayatını zaman dilimlerine bölmeyi, her çağın edebi kuşaklarını araştırmayı, düzenli bibliyografyalar ve istatistikler çıkarmayı gerektirmektedir. Böylesine çok yönlü ve hacimli bir işin üstesinden bir iki edebiyat eleştirmeninin gelemiyeceği, çalış malarının önemli bir bölümünün eksik yetersiz kalacağı açıktır. 

Batıda ve doğuda; bu arada Escarpitin kitabından öğrendiğimize göre Fransada «Edebi olguları inceleyen» bir toplumbilim merkezi vardır. Ülkemizde de bir edebiyat toplumbilimi. merkezi ya da derneği kurulması, edebiyat olay larını incelemeyi ve bazı göze görünmez gerçekleri ortaya çıkarmayı çok kolaylaştıracaktır. 


— I — 


Edebiyat toplumbilimi konusunu anmamıza R. Escarpit'in kitabının türk çede yayımlanması neden oldu. Sırası gelmişken kitabın türkçe baskısı üstünde de durmadan geçemiyeceğiz. Çevirmen Ali Türkay Yazıcı'nın, o kitabı hangi dilden çevirdiğini (o bilemiyoruz. 
Bu Konuda bir açıklama konmamış kitaba... Ancak elimizde, yazarın Socio- 


logie de la Littérature adını taşıyan 
1964 baskılı kitabı var (2) i 
Escarpit'in kitabı, aslında (bilimsel 


bazı istatistik durumları yansıtan çizel- 
.gelerle doludur. Kitabı yayımlayan kurum bu çizelgeleri (gereksiz görerek, kitaba almamıştır. Bundan başka, bazı bibliyografik notlar, o çizelgelerin açıklamaları da çeviride yer almamaktadır. 
Bizde nedense kitaplar çevrilirken ister edebi olsun, ister (o bilimsel; bir, «sadeleştirme» ye gidilmektedir. 


Devlet kitaplarının dışında (M. E. 


B. Yayınları) yazarın falanca kitabının filânca baskısının tamamıdır, açıklamasını taşıyan pek az Kitap var. Yayımcılarımız, editörlük görevini pek ciddiye almamakla okuyucuya saygısızlık etmektedirler. Kitaba hiç olmazsa gikarılan parçalarla ilgili küçük' bir açıklama konmalıydı. 


Çevirmenin dili de çok O karışık, İransızca ve osmanlıca sözcüklerin karışımı sentetik bir türkçe. Günümüz ileri edebiyatını izleyen okur için sıkıcı. Kitap üstünde gösterilen «sadeleştir me» tutumu dil üstünde .gösteriİseydi, Türk okuru tadını çıkara çıkara okuyabileceği bir incelemeye Kavuşurdu, sanirım. iğ 


(1) Edebiyat Sosyolojisi, R. Esçâr- . 


pit/Ali Türkay Yazıcı, Remzi Kitabevi, 1968, s. 19 ai 
(2) Sociologie de la Littérature, ER. 
Escarpit, Presses Universitaires de France, «que sais je?» dizisi 777,- Paris, 
1964. : 


Ozanın 


yaşamı ile yazdıkları 


Ömer Faruk TOPRAK 


Sanatçıların mektuplarını, otobiyoğrafilerini, otokritiklerini, şundan ötürü ilgi çekici bulurum. O, çok kişisel gibi görünen yazıların derinliğinde insan sevgisi, doğa tutkusu var mı diye, bakma fırsatı verir bize de ondan. Bazan bu parça parça anıların sayfalarında, onu yazanın kişiliğinin çizgilerini bir bir görürsünüz. Bu yaşam serüveninin satırları arasında, sanata, insana verdiği değerin ölçüleri çıkar ortaya. Sanatçıyı, yaşadığı çağı içinde kıymetlendirmek çabasının yanında, ilkin şu sorun çıkıyor karşımıza. Eylem içinde ozan nasıl bir tavır takınmış? Olayların akışı dışında mı kalmış, yoksa onlara kapılmak gereğini mi duymuş? Ya da yiğit bir davranışla, olayların kötü gidişine direnmeler gösterebilmiş mi? Ona bakıyorum ben. Söylediği şiirler, getirdiği eserler, yaşadığı ey- 


lemin dışına mı düşürüyor onu? Hep bu ayrıntıları araştırıyorum ilkin. 


Yani namuslu olmak yolundaki çabalarını göz önüne getiriyorum. Yaşamı ile söyledikleri arasında, çelişkiler varsa, tutarsızlık başlıyor demektir. 
Bundan ötürü ozanlar ya da sanatçıları bütün boyutları ile incelerken, toplum ilişkilerine iyice bakmalıyız. Böyle incelemelere girersek, ozanın serüveni açıklık kazanır. Birtakım gereksiz yargılarla, ona dev aynası tutmamış oluruz. 


İnsanoğlunun zaaflarını, kusurlu küçük davranışlarını, insansal bir açıdan bakarak yorumlarsak kırık kırık çizgilerin bir araya gelmesinden onun kişiliğini bütünü ile çıkaramayız belki. Doğrultudaki eylemi önemelidir çünkü. Özellikle ozanlar, katı bir eylemin çizgisi üzerinde yürüye- 


mezler her zaman. Ama yaşamının esas doğrultusunda namuslu bir đe- | 


kusu varsa, aydınlığa çıkarabilirsiniz onun yüzünü. Böylece bilinçle yarattığı dünya, ne getirmiş bize, o çıkar ortaya. 


Yeni şiirin 1936 dan öncesi — Nâzım Hikmet'in ürünleri ayrı tutu- 


lursa — tek düzenlik sürdürülmüştü uzun süre, 1937 den sonra hayli değişik atmosferli yeni bir devreye girdi şiir sanatımız. Bunun geniş incelemesi yapılmadı “daha. Kısa kısa açıklamalara, hattâ yanlış yargılara, çıkmazlara girildiği görüldü. Denebilir ki, bazı gruplaşmalar, yadsıma çemberine sıkı sıkıya sarılarak bazı büyük değerlerin defterini kapatırız. 
sandılar. Buna karşılık, keçiboynuzundan kurdukları, yaşamsız bir Sıra şiirini sık sık sözü edilir bir düzeyde tuttular. Bana kalırsa, yanılgı şurda başlıyordu. Bir Guillaume Apollinaire'in, bir Blaise Cendrars'ın şiirine bakarken, yaşamlarını da incelemek gerekir onların. Geldikleri koşulla- - rın uzantısı içinde doğal bir şiir çekileri vardır. Eğri ya da doğru çabaları, çağlarının gereklerine göre kurulmuştur. Yapmacık devineklere gitmezler. Örneğin Verlaine, ünlü kişi olmak için değil, belki dürtülerle afyona, zehire alışmıştır. Bu dumanın, azıcık karanlık, azıcık boheme sokaklarından geçerek, alışılmışın dışında bir şiire varmıştır. Bir dejeneresansın şiirini bırakmıştır okurlara. Eserlerini ve yaşamını yanyana incelediğiniz zaman bir tutarsızlık görmezsiniz. Evrensele doğru açılışı vardır. Özellikle dizelerin ustasıdır. i 


Ozanın kurduğu yaşam ya da geçirdiği yaşam çok önemli bence. 
Şiirinin damarları, bunun içinden geçecek çünkü. Mutluluğun kıyısında duran hüzünden esinlenirler. Dünya kesitine kendindenliği katarak insansal bir bileşime varırlar. Bu bazan tek insandaki dünya görüntüsü olur, bazan birçok insanın gözlerindeki anlamı taşır, kelimelere döker. Aslında şiir yazmak, varılması çok güç bir ülke gibi duruyor ilkin ozanın karşısında. Ama iyi bir şiir işçisi olduktan sonra, ağır halk aşkını yaşama serüveninize başlıyorsunuz. Böyle bir noktaya varınca, çağımızda ozan olmanın sorunlarını alnınızda duyuyorsunuz demektir. Yani siz ozansınız, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, toplumcu ve aydınlık bir açıdan dünyaya bakmasını biliyor musunuz? İçinde yaşadığınız toplumla kurduğunuz ilişkilerden esinlenen dizeler yazabildiniz mi? Hele Türkiye'de yaşıyor- 


sanız, onun tekrar içine düştüğü bunalımdan uzakta durmayı yeğ görebi- ' 


lir misiniz? Kendinizi her çöküşten uzak, bir kervansarayda oturuyor sanırsanız, Osmanlı Sarayı özlemi içinde ömür eskiten Yahya Kemal Kozası içine kapanır kalırsınız. Yüzyılımızın başlarında Yahya Kemal'in ilginç 


gibi görünüşü, o günkü koşulların gereği idi. Şimdilerde, tıpatıp ona ben- 


zer bir ozan çıksa, Zeki Müren'in şiirleri gibi sanatının dışında kalır. 


Ozan ne yapmalı derken, yurdumuzun. içinde yürüdüğü bunalımdan haberli misin diye sormak istiyoruz. Oysa içki denizinin buğulanan camlarına karşı oturup, dumanlı bir rahatlıktan kurulmuş dizeler söylerse o, ozanlığın yurtseverlikten geçtiğini unutacaktır. Sonra azıcık yaratma 


gücü kalmışsa kendinde, onu da bu çarkın ilişkileri arasında yitirecektir. 
Çünkü baskı yönetimleri, gerçek ozanları hiçbir zaman sevmemiştir, sevemez. 
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“gibi kalabalık ana caddelerin kenarlarında hasırla örtülmüş, yüksek, heybetli binalar. Tenha bir sokağa açılmış temel çukurları. Büyük iş hanlarının, apartımanların, otellerin 15 - 20 metre derinlikte su ve çamur dolu pis çukurları... Yedi kât yerin üstünde, göklere tırmanan larına döşenen demir hasırları... Kulakları yırtan gürültücü dev uçakların pistleri Ve minarenin alemi... Ve aylık kirasına 3000 lira istenen: siyah mermerli, fayans gömme banyolu daireler... Bildiğimiz ve bilmediğimiz, yatıp-kalkıp, oturup gezdiğimiz, işlerin cümlesi, sessiz sedasız çalışan işçiler tarafından senenin ancak 120 gününde dişle, tırnakla didinerek meydana getirilir... 120 gün! Evet 120, şaşmıyalım. 
Bu insanlar, yani inşaat işçileri, gerek iş yokluğundan ve gerekse mevsim 
ancak 120 


zorunluluğuyla 365 günde gün çalışabiliyorlar. 

Bu 365 günün nafakasını, çoluk - çocuğunun rızkını ve tüm ailenin geçimini 120 güne sığdırmak! Kuru başını, iki kuru elinin 


arasına almak ve 


ORMANLARIMIZI KORUYALIM 


A 


Radyoda ormanlarımızı korumak için hayırlı bir kampanya var. Her ` biri bir vecize olan cümlelerle halka ormanlarda ağaç kesmenin kötülüğü öğretiliyor. Biz bunlara, haddimiz olmadan şu propagandanın de ilâvesini 


#eklif ediyoruz : : 


«Ormanlarda kesilen ağaçlardan tahta, tahtadan sandık yapılabilir, sonra sandıktan ne çıkar, kimse bilemez! 


Vatandaş özel mutluluğun ve yurdunun çıkarları bakımından orman- 


İarımızı canla başla koru! 


* 


ŞULE HANIM 


Şule adında bir hanım başını, boynunu sarıp, sarmalamış, sinema ve düğün salonlarında cahil kadınlara, sözde dini öğütler ve telkinler ya- 


pıp duruyor. 


Müslümanlıkta, erkeklerin, karılarını döğmelerini farz değilse bile vacib imiş gibi gösteriyor. Ona göre müslüman kadınları erkeklerinden dayak yemeğe, ve bundan şikâyet etmemeğe mecburmuşlar. Yâni bir kadm iyi bir müslümansa başını bir koyun gibi kocasına uzatacak, Alla- 


bm emriyle, dayak yiyecekmiş! 


Hey genç hanım, sen hangi Müslüman kitabında bunu okudun? 
«Bir yanağına tokat vurana, ikinci yanağını uzat» diyen Müslüman 


dini değil Hiristiyan dinidir. 


Gel gör, ki halkı uyuşturmak için yapılan bu çeşit dini telkinlerin menbaı protestanların elindedir. Onun için de bizim Şule hanımcık, kaş 


yapayım derken göz çıkarıyor. 


Bel pd ir 


Bundan bir süre önce Amerika'da zenci lider King öldürüldü, sonxa zenciler ayaklandı. Sonra bu ayaklanmalara karşı Amerikan ordusu Amerikan şehirlerine girdi, sonra onbinlerce zenci tutuklandı, sonra? 


ne bir ses ne bir nefes! 


Acaba ayaklanan bu zenciler hâlâ ayakta mı? Hapishanelerde yoksa temerküz kamplarında mı oturuyorlar. Ben kendi hesabıma bir şey bilmiyorum merak bu ya, öğrenmek istiyorum. 


* 


Yunan cuntası iktidara gelişinin birinci yıldönümü münasebetiyle 


gökdelenlerin kat-. 


“öbek öbek yığılmış, dört kişi 


MERAK BU YA! 


CUNTANIN AÇTIĞI MÜZE 


l 


kara kara düşünmek geliyor adama. 
Kocaman inşaatın bir bölümüne kıvrım kıvrım Oo sarımtrak, paslı, ağır kangal Kangal tonlarca demiri yığdıkça yığmışlar. Bir köşede pasa * çalan tahta bir tezgâh, başında uzun boylu, kır saçlı, köşeli, demire çalan sert yüzlü Ragıp Devrim usta, 24/'lük bilek kalınlığında demiri doğrultmaya çalışı - yor. Biraz ileride, temel açan, yarı bük lüm, çukurun içinde kazma kürekle eğilip doğrulan, toprak yığınlarını gittikçe yükselten Oo sayısız ameleler ... 
Daha ötede kum, çakıl, kireç, çimento durmadan, harıl harıl (o karıştırıp harç yapıyor. İskelelerden bağıran o duvarcılara, betonculark, sıvacılara tenekelerle, sırt - larla, el arabalariyle harç çekiyor. 
Kamyonların dağlar gibi yığdıkları malzemeyi eritiyor, eritiyor... Bu eriyen malzeme, banyo daireleri, odalar, salonlar, mutfaklar şekline girerek, kat lar yükseldikçe yükseliyor. 
— Kolay gelsin Ragıp usta! 
Yüzündei sertlikten yanına sokulmaya korktuğum Ragıp usta, gece gün düz demirle dövüşen, demirle boğuşan 


Ragıp usta ve diğerleri... 


» 


, 


TAAA 


Yunan ordusunun beş bin yıllık şanlı tarihini gösteren bir müze açmış burada bu şanlı ordunun şanlı tarihini gösteren değerli parçalar teşhir 


ediliyormuş. Acaba bunların içinde General Trikopis'in iç çamaşırları, faşist işgali sırasında Yunan bayrağını Akropolis'e diken Yunanistan'ın milli kahramanını öldüren Yunan ordusu subayının tabancası, ve faşizm ile mücadele etmiş erkek kadın, kahraman Yunan halkının, yıllardır çürüdükleri, zindanları kuranların ve nöbetçiliğini yapanların, bu hizmette aldıkları şanlı! madalyalar da bulunuyor mu? 
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Suat DERVİŞ mii 


TÜRK SOLU — Haftalık Gazete 


„lerin iş pazarlarından, esnaf 


durumunu atıverdi, tatlılaştı, önündeki o katı sert çubuklar, pamuk gibi yumuşayiverdi ellerinin arasında... , 

¿— İyisin maşallah! diye devam ettim» Acı acı güldü. Biraz da sertçe bakarak: 

«Aylardan beri nihayet bir iş uydurabildik işte. Delice çalışıyorum, görüyorsun. Beş kişilik işi iki arkadaş yapmağa çalışıyoruz.. Gece gündüz demeden, zindandan çıkmış açlar gibi, şu gördüğün Oo demirlerle ( becelleşiyoruz. 
Kolay değil hani. 12 ayın azığını, üç ayda çıkarmak» dedi. 

Elindeki uzun-kalın demiri düzeltti, kancaları büktü, ikinci demiri tezgâha koydu, kocaman boru anahtariyle bükmeye başladı. Kol kuvveti yetmiyor, istenilen biçimi vermek için demirin doğrultusunda bedeniyle gidip gele rek şekiller çiziyor; avuç içleri ve parmaklarındaki etler, yerini, kemikleşmiş nasıra bırakmış. 

— Peki birader ama, mümkünü yok mu şu 12 aylık işgücünü üç aya 


değil de, beş veya altı aya çıkarmanın? 

— Var tabii, olmaz olur mu? Var, var ama, dağınıkız. Darı taneleri mi- 


sali serpilmişiz milyonluk şehrin dört köşesine. Herkes birbirinin rakibi. Bir açlık, bir işsizlik korkusu içinde yüzüp duruyoruz. Düşman oluyoruz ki birbirimize, sorma; adam utanıyor yaptığı irezillikten. Fiyat kırmak, işi birbirimizin elinden almak ve haneye bir lok macık ekmek götürebilmek için kıyasıya savaşmak. Neticede, patronun sevinçten kulaklarına varan ağzı, bize de 


kuru ekmekle bir avuç kara zeytin parası. 
Bütün bunlardan kurtulmak, hiç 


değilse insana benzer biçimde yaşayabilmekse, evvelâ sendikada sımsıkı top lanmak, burayı sıcak bir yuva, bir baba evi haline getirmek. Birlikten kuv vet doğar. Bu mümkün olduğu takdirde, rekabet kalkar, düşmanlık kardeşliğe dönüşür, beraberce haklarımızı arar, mesai saatleri normale döner, boş geçen günler için yevmiyelerimizi alır ve gena topluca politik eylemin içinde daha rahat çalışırız. Bunun için, işçi - kahvelerinden değil de, sendikalardan temin etmek zorunluğunun kanunlaşması şarttır. İş pazarlarından temin edilen işçilerin ustalık .dereceleri, (o sendikalarca sınıflandırılmadığı için, 3 ay usta yanında çalışan bir amele, usta olarak kendisini. takdim eder, tabiatiyle ucuza çalıştığından, patron onu tercih eder ve birçok binalar bu sebepten yıkılarak, hem milli servet mahvolur ve hem de birçok vatandaşın canına kıyılır. 
— Sen bunları bildiğine göre, 


sendikal harekette bulundun mu? 
Altılık demirlerden aldı, odörtköşe ve buna benzer birtakım etriyeler yap mağa başladı. Duramıyordu, inşaat o kadar hızlı gidiyordu ki; kamyonla gelen tuğlalar, çakıllar kayboluyor, öbür taraftan da iskeleler yükseliyordu. 


— Kusura bakma, hem çalışalım ve hem de konuşalım. Biz bu düzensizliğin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. 
35 senelik işçiyim. Kışın büz gibi demirlerle boğuşmak, onları tezgâhta e-Sip - bükmek, yerlerine monte etmek... Görüyorsun, o saçlarım ak pak, gücümü de gittikçe yitiriyorum. Hâlâ çoluk çocuğun gırtlağına bir lokma 
yetiştirme O savaşındayım, Senede 120 
gün çalışıyoruz. 120 günde 365 günlük nâfakayı çıkarıp yaşantıyı olağanüstü bir şey. 

Sayısız o apartımanlar, fabrikalar, hanlar, okullar, oteller, köprüler yaptım. Başımı sokacak bir ogecekonduya sahip olamadım. Çocuklarım daha meyvelerin adlarını bilmiyorlar. Sana şunu da utanarak söyliyeyim ki, kabahat yine bizim yüzümüzden. Birleşemiyoruz, meşrü haklarımızı alamıyoruz. Sendikalar kanunu çıktığı gündenberi ben, sendikalarda çalıştım. Örgüte inanmış bir işçiyim. 1946'dan beri türeyen satılmış, sarılığı sar'a nöbetlerine dönüşmüş, sendikacıların aksine, namuslu, şerefli, yurtsever, işçi dâvalarını sürdürdük. Hem de 1946 dan beri, ne şim diki sendika ağalarının bol keseden şişirilmiş faturalarla, lüks ödeneklerimiz, ne altımızda arabamız, ne de halılarla döşenmiş bürolarımız Vardı. 

Azdık amma, sesimizi yurt çapında duyurduk. Hâlâ 50 bin, 100 binle rin üstündeki sendika örgütlerinin başında bulunanlar, bu şiarları ağızların- da gevelemekteler. Eh ne yapalım, erken öten horozun boynunu keserler, atasözüyle, çöken devrin faşist terörist yöneticileri bizi de susturdu. Sendikamızı kapattı Amma kökünden gencecik, taptaze fidanlar doldurdu ortalığı, bugün. 

Ragıp'ın yüreği, hâlâ mangal man gal kor gibi yanıyor, bu çilelerin bir gün dineceğinin umudu içinde, kalın, uzun demiri tekrar tezgâha yatırdı. 
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sürdürmek, » 


“Dirlik kuvvettir, ` 
Üç yüz altmış beş günde 


yüz yirmi gün çalışan inşaat işçileri 


Gün, yavaş yavaş çekiliyor, 'çıplak, bıçak gibi keskin çiğ, aydınlığın yerini, serin gölgeler (dolduruyordu. 
Kazılan temellerin diplerinde inip kalkan başlar kaybolmuş, çıkan topraklar iyice yığılmış, dağ gibi harçlar erimiş, nar gibi kırmızı tuğlalar duvar oluver miş. Katlar da iyice yükselmişti. İskelelerin üstünde malalı, şakullü, ipin düzeyinde kuyumcu titizliğiyle tuğlaları dizen duvarcıların gölgeleri tahta parçası, betonlu kalıplar ve kesilmiş demir lerle dolmuş arsaya düşüyor, eğilip doğruluyordu. 


Nihayet hareketler yavaşladı, kollarında takati kesildi. Harç tenekeleri boşaldı, Kürekler, kazmalar, keserler yorgun ellerden birer birer düştü toprağa, gün kayıp olmuştu artık. 


İşte bunlar, yedek işçi ordusunun, durup dinlenmeden, doldurup taşırdığı en kalabalık, en karışık (o kollarından, inşaat işçileriydi. Kendine özgü durumları sebebiyle, köyden ilk gelen, soluğu doğruca ırgat pazarlarında“ alır. 
Kurbanlık koyun misali, köylüsü, hem şerisi ile kendisini Müşterisine arzetmek için, kentlerin belli meydanlarında toplanan kalabalığa karışır. İşi icabı, sık sık bu pazarlardan adam satın alan ustalardan birisini dinliyorum: 


— Utanıyorum insanlığımdan. Degil buralardan geçmek, işçi almak için bile yüreğimi kanatıyor, bu insan kalabalığı. Çökük, 'solgun yüzlü, ezik suratlı zayıf, takatsiz, çorak, topraksız, su suz, yurdumun dört köşesinden gelen bu yamalı elbiseler içinde, kısa boylu, koç kılıklı, nârin yapılı insanları gör - dükçe, yüreğim sızlıyor. 


İşçi almıya giden birisi, aralarına girdi mi, demirden bir halka gibi sararlar etrafını. Yalvarmalar o başlar: «Ağam, beni de götür, kaç gündür işe çıkmadım; açım, yahut ben daha yeni 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geldim, yatacak yer bıle bulamadım. 
Siftah edeyim.» 

Insan şaşırır hangisini götürsün, Amelelik işi ağırdır, ancak yüz elli kişiden en kuvvetlisi, en dayanıklısı seçilir. Zayıfı, çelimsizi boynu (bükük, işe çıkân arkadaşların ardından mahsun bakakalır. bunlar hanın bir tek odasın da, akşamları birleşip, düşünürler, kötü kötü... Açıkgözlüleri *amelelikten duvarcı, demirci, sıvacı, boyacı ve hattâ kalfalığa kadar terfi edenler olur Bu sefer onlar da hiç gözünün yaşına bakmadan, imanına kadar sömürürler hemşerilerini. Ve kıyasıya bir rekabet başlar ustalar arasında. Bütün arzuları, işçilikten kurtulup, bir üst sınıfa, yani taşaronluk sinıfına yükselmektir. 


Amma, usta olunca o da 120 gün çalışır, geri kalan günlerini kahvelerde çalıştıracağı işçilerin sırtından kazanacağı parayı hesaplar, bu rüyalar içinde açlığını, sefaletini unutmaya çalışır. 


Bir gün iş alır. üç beş arkadaş çalıştırır işi biter, başka bir gün yanında“ yevmiye ile çalıştırdığı işinde yevmiye ile çalışır. . 


Aralarındaki bu rekabet yüzünden de sendikaya itibar edilmez. Bunun için, işçilerin sendikalardan temin edilmesinin kanunlaşması, işsizlik sigorta - sının, ihtiyarlık, hastalık ve boş günler için geçen günlerin karşılığının verilmesi, işverenin Oo malzemeden çalıp çöküntülere mâni olmak, işçinin yaptığı işleri ölçmek için kontrolların, sendika mühendislerince yaptırılması, Almanya- 


ya gidecek işçilerin sendikalarca gön- - 


derilmesi, iş. bulma dırılması... 


kurumlarının kal- 


Kahveler yine tıklım tıklım: dolu, Milyonlarca enerji, cigara dumanları 


içinde uçup gidiyor. Bu aç, bu yoksul işsiz ordusu gene şehirlerin meydanları nı dolduruyor. 


lyi piânıanan ve yürütülen 

bir reklâm ve tanıtma faaliyet bir müesses için 

masaj kapısı olmaktan çıkar, karşılığını ket kat getirir. 
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